tar 


Aydınlık, Kıbrıs'taki EDEK Partisi 


PERŞEMBE 


29 | Genel Sekreteri ile görüştü 


“Türkiye ve Yunanistan'ın Kıbrıslıları kendi sorunlannı kendilerinin 


KASIM 1979 Ai sa yay Bm anlamaz yam A SAYFADA 


Kuruluş yık: 1921 500 KURUS 


Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


| BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Seçimden sonra terör: 


Önce solcu öğretmenler 


ve MHP'liler... sonra sendikacılar, personel müdürleri... MHP ve 
Maskava yanlıları şimdi de önemli kişileri öldürmeye yöneldiler 


SALDIRILARIN SAYISI ARTIYOR 


bDerli Lise Miri N Naami eer o 


erken öldürüldü. 


İstanbul'da evinde öldürülen 
Oteli yöneticisi yor Aksan 


unk KİŞ evinin önünde hunharca katledildi. 


HABER MERKEZİ 

Haftalardır tırmandırılan ve değerli bilim adamı Prof, ümit Doğanay'ın öldürülmesiyle zirveye varan anarşi olayları, kamuoyunun dikkatini bu olaylar arasındaki bağlantılar üzerinde topladı. 

14 Ekim seçimlerinden ve hükümeti 
AP'nin kuracağının belli olmasındai, sonra hem anarşi olaylarının sayısında hem de seçilen hedeflerin öneminde belirgin bir artış gözlendi. Bir aydan bu yana meydana gelen olaylarda, onlarca insan öldürüldü. Kurbanlar, 


genellikle üç kesimde seçildi: Öğretmenler, sendikacılarla personel müdürleri ve MHP'liler. 

Önce karşılıklı olarak solcu öğretmenler ve MHP'liler hedef seçilme- ye başlandı. Bu cinayetler, Töb-Der örgütüne yö nelik baskılar ve MHP' nin kendini aklama çabalarıyla atbaşı gidiyordu. Bir yandan da, Moskovacı grupların yeni hükümete karşı 

(Deyamı sa. 7, sü. 4'de) 


yle yazarlarsa... 


BU SİLAH... 


"Bu derece haksızlık olan bir ülkede, böylesine aydın ihanetine uğranılan bir ülkede ve bu kadar çekimser, korkak ve'güya tarafsız basının hala saygı gördüğü bir ülkede, sağcılar, suç işlemek değil, çıldırırlar bile 


RAUF TAMER, TERCÜMAN, 


21/11/1979 
KİMLERİN HÜKÜM 


“Önümüzdeki günlerde, ülkemizi yerli ve yabancı parababalarının talanına açacak olan, Isparta damgalı faşizme karşı savaşım vermeye hazır olalım," 

ALİ SİRMEN, CUMHURİYET, 21/11/1979 


Anarşi yüzünden 
290 aile 
Elazığ” | terketti 


"  5.SAYFADA 


Mekke, Hicretin 


AMAÇLARI 


Anarşi odakları hedef birli 


E Y,. A eN | 


MHP:Hükümeti sert tedbirlere ba Ne eylemleri 


kışkırtmak, bölünmeyi körüklemek 


Moskova yanlısı sahte sol:Hükümeti cinayetler yoluyla zor duruma düşürerek saldırıya teşvik etmek, cephelesme stratejisine güç kazandırmak 


DEVRİM TARİHİ PROFESÖRÜ 


Örnek insan ve bilim adamı 
Doğanay 


Prof. Dr. ümit Doğanay'ın öldürülmesi bütün ülkede büyük bir üzüntü ve tepkiyle karşılandı. Doğanay'ın yakın çalışma arkadaşları onu bir bilim adamı ve insan olarak kısaca anlattılar. Aşağıda Doç. Dr. Murat Sarıca'nın ve Prof, Dr. İzzettin Doğan'ın kısa açıklamalarını sunuyoruz. 

DOÇ. DR. MURAT SARICA: "SADECE BİR DERSE GİREBİLDİ" 


Ümit Doğanay'ın çok başarılı bir akademik hayatı vardır. Doktorasını Batı Almanya'da yaptı. İstanbul Üniversitesi Medeni Hukuk Kürsüsünde doçent ve profesör oldu. TÜMÖD'ün kuruculurındandır. 

Siyasal Bilimler Fakültesinin kurulması için çok çalıştı. Biz böyle bir fakültenin kurulmasının gereklili- 


Dr. ÜMİT DOĞANAY ğine inanıyorduk. Bu konuda ilk 


Demokrasinin ve bağımsızlığın kararlı savunucusu olan Doğanay 1979 yılında faşistler tarafından öldürül- 


Millet Meclisi toplantısı bugün 15'te 


© Güvenoylamasının 


bekleniyor 


cumartesi günü yapılması 


© Hükümet programı üzerine CHP'den Tüzün, MSP'den 


(Devamı sa, 7, sü. l'de) 


Prof.Doğanay'ı bugün toprağa veriyoruz 


İSTANBUL /ÖZEL) 
Önceki gün uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. ümit Yaşar Doğanay" 
ın cenazesi bugün topra- 


AP'nin vaatleri tartışılıyor : 


saat 10.30'da E universitesi merkez binasına getirilerek burada bir tören yapılacak. Cenaze 


Milli Güvenlik Kurulu yasalardaki noksanlıklarır | S çimi. ct buman 

. . . . ö - giderilmesini tavsiye etti | irscak öğe namazın 


Mezarlığında toprağa ve- 


1400. yılına kanlı ANKARA (ÖZEL; | rilecek' Gi i çe a d önem b girdi Erbakan, AP'den Karaca, AP hükümetinin kurulmasından MHP'den Somuncuoğlu | lantis: “dük Cumhurbaskani Bahri Ko- Demirel, AET ye 


hedefler seçiliyor 


Suudi 


konuşacak 
ANKARA (ÖZEL) 


rutürk'ün Başkanlığında yapıldı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, yasalardaki noksanların bir an evvel 


tam üyelik 


. 'd 
AP lik hükümetini Arabistan'da bugün Mecliste, yann da Senatode görü. | tamamlanması ve -mevcut yasalar başvurusunu Š ' $ i .. os . ülecek, Millet Meclisind ivenoyla. | da hakim kılmak için gerekli her tür- . 
27 Ekim 1979: Rizede tiyas Ersoy adlı bir öğretmen öldün. | Büyük Cami hasının Anayasaya göre GlLaEn esi | ii etkin tedbirin alınması için hükü | O genel seçimden 
28 Ekim 1979: - Bayrampaşa'da komandolar kahve taradı; 7 yurt- nü yapılması bekleniyor. Parti grupları (Devamı sa. 7, sü 1'de sonra bi ktı 
taş öldü, 4 yurttaş yaralandı. adına yapılacak konuşmalarda zaman ya ra 


31 Ekim 1979: 


Kars'ta lise öğretmeni öldürüldü. 


Kasım : Yozgat Çekerek'te karşılıklı misilleme: Biri öğret- 
4 1979: men dört ölü, Biri sağ, üçü sol görüşlü. 


Wevamısa. 7, sü, 8'de) 


DÜN DÖRT İLDE 
YEDİ KIŞI ÖLDÜRÜLDÜ 


Gaziantep'te işçi otobüsünde çatışma: 
ikisi polis üç kişi öldü 


Siyasi cinayetler dün de çeşitli illerimizde artarak devam etti. Gaziantep'te arama yapmak için işçi ' taşıyan servis otosuna giren polislere,bir kişi tarafından ateş açıldı. İki polis ve bir işçi öldü. Olayla ilgili üç kişi 3 silah ve bombayla yakalandı. 


Adıyaman'da bir kahvenin taranma- 


sı sonucu bir kişi öldü ve bir ki- 
' şi de yaralandı. Diyarbakır'ın Erga- 


ni -ilçesinde Apocularla bir başka grup arasında çıkan silahlı çatışmada Apocu olduğu sanılan bir kişi öldü ve bir kişi yaralandı. Artviti'de ve Uşak'taki silahlı saldırılarda iki kişi öldü bir kişi yaralandı. Tarsus'ta dün taranan kahvehanede yaralananlardan biri de dün hayatını 


yitirirken İstânbul Bahçelievler'de" öldürülen bir gencin cesedi bulundu. 


d.SAYFADA 


silahlı baskına uğradı 


© Güvenlik kuwetleri camideki rehineleri kurtardı 


© Pakistan’ daki 
ABD Kültür 
Merkezi yakıldı 


KUVEYT (AJANSLAR) 
Mekke'deki Büyük Cami (Mescit-ül-Haram) Salı sabahı silahlı bir grup tarafından basıldıktan sonra dün Suudi Arabistan güvenlik küvvetleri tarafından kurtarıldı. 
Ancak Suudi Arabistan'ın dış dünya ile ilişkileri kesilmiş olduğu için olayla igili ayrıntılı bilgi alınamıyor. Çeşitli ajans'ar çelişmeli haberler verirken, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı baskın ve rehine alma eylemini doğruladı. 
Ancak, Kuveyt Haberler Ajansının üst düzeyde 


(Devamı sa. 7,sü.4'de) 


ABD'nin Basra Körfezindeki 7. fılosundabulunan "Midway" uçak gemisi. 


Tahran-Washinaton aerginliği doruk noktasında 


ABD, ilk kez İran'a askeri müdahaleden söz etti 


© iki Amerikan uçak gemisi Basra Körfezine doğru yol alıyor 


HABERİ 3. SAYFADA ) 


kısıtlaması yok. Aynı şekilde Başbakan Süleyman Demirel'in eleştirilere cevap o süresi de sınırsız 
Kişisel konuşmalar ise 20 
dakika ile kısıtlandı. 
KONUŞMALAR 
Hükümet programının eleştirilere için, o gruplar (Devamısa, 7, sü. 8'de) 


(YORUM | 
YENİ HÜKÜMETİN 
EKONOMİK 
PRUGRAMI 

Mustafa Ergun 


Demirel'in okuduğu yeni hükümet programı, ekonomik yönüyle ele alındığında içinde olmayan çok az şey bulunduğu göze çarpıyor. 
Program pembe vaatlerle doludur. Bunların en büşında yoklukların, kuyrukların son bulması, enflasyonun durdurulması, işsizlik sorununun çözülmesi, döviz darbogazının aşılması, ülkemizin enerji ve petrol ihtiyacının karşılanması ge- 

(Devamı sa, 7, sü.3'de) 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara'da bulunan 
AET Akdeniz Ülkeleri ile İlişkiler Müdürü Pierre 
Du Chateau başkanlığın- ki a d daki AET Teknik Heyeti ya mın €e, de yeni hükümetin Topluluğa karşı tutumu konu- 

À sunda bilgi almaya çalasker sokakta şıyor. Heyet bu amaçla 


Dışişleri Bakanlığında 
Oral Çalışlar 


çeşitli temaslarda bulundu. 
Ankara'da bulunan 
İstanbul'u görenler bilir. Şehrin hemen hemen her sokağında eli silahlı askerler dolaşmaktadır. Bankaların kapıları ay- 


heyetle yapılan görüşmelerde İngiltere'nin Türnı şekilde korunmaktadır. Terör ve anar- 


kiye'de üretilen pamuk ipliğine uyguladığı kısıt- 


(Devamı sa.7, sü. 7'de) 


şi olayları arttıkça güvenlik önlemleri de artmaktadır. Bu gelişme sürekli bir yükseliş grafiği içinde, saldırı... ardından yeni önlemler biçiminde sürüp 


Avrupa Uluslar 
Kupasında Almanya ile 


gitmektedir. alimi 
Dün sabah Boğaz Köprüsünden ge- grup finalini çerken elinde tüfek sabaha kadar nöbet oynayacağız 


beklemiş dalgın dalgın çevreye bakınan askeri görünce şöyle bir düşündüm. Bu asker gibi binlercesi şu anda İstanbul'un çeşitli semtlerinde bekleşip duruyorlar. 
Büyük bir çabaya, önemli bir güç kaybına 

(Devamı sa. 7, sü.5'de) 


Türkiye:1 
Galler.0 


Doğu Perinçek konuşuyor 


Konuşma sırası Türkiye İşçi Köylü Partisi Lideri Doğu Perinçek e gelmişti. 

O, bir politikacı ve kendi denizinde rahat yüzen bir parti lideri gibi konuştu. 

Konuşması analiz değildi. Hem anmaydı, hem bazı noktalara dikkati çekmekti. 

Üstüme üstüme gelmeyin.. 

Doğu Perinçek kendisini durmadan yetiştiren bir insan. Kendini birçok bakımdan yenmiş bir insan... 

Ama...aması dinleyicilerin bazısı için... O hoşgörüsünü resmen göstermeden, dinleyici o sıralarından “saçma, saçma" diye bazi sesler yükselmişti Emre Hoca'ya. Turan Güneş konuşurken de, bir ciddi çift, salonu gövde gösterisi yaparcasına terketmişti. 

İnsan davranış değiştirmeme- li...madem ki, hoşgörü var dünyada...Veya "saçma, saçma" deyip, sonradan alkış patlatmamalı!... Bir de hoşgörü konvansiyonelliği doğmasın, öbür kalıplaşmışlıklarımızın yanında. 

Bir değineceğim nokta da şu 

"Gördünüz mü, ne tahammüllüyüz, başka yerde olsa, şimdiye değin kavga kopmuştu" diye kimse artık vurgulamasın. Dinleme sabrı, insanın namuslu olması kadar doplan, nadir de olsa, O üttürük, 

üttürük kuşak da, bizim kuşak yani, "Çok namuslu adamı” bir epos yapan...destan yani... 

Fakat Aydınlıkçılar, bazı alanlar- da, yeni ve kayda değer davranışlar getirdiler. 


nce, bir disiplin...Disiplini, Cemal Tural'ın kullandığı anlamda kullanmıyorum elbette. 


Doğu Perinçek, Atatürk'ün devrimci ruhunu vurguladı, Bunun içinde çekçilik, görüş, cesaret, pazarlama, zamanlama, her şey vardı. Pır) pırıl genç insanlar, dudaklarma ( asılıydı. Konuşmacılar birbirlerine sert gerçekler söylüyorlarsa da, birbirlerine, komplimancık buhurdanları salüicaklamaktan da vazgeçmiy orlardi. 

Emre Hoca, Atatürk'ün stratejisi olan, geniş cepheciliği överken, "Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit" politikasını yürütüyordu. 
Perinçek, bazı grupmanlarla, uzlaşmanın mümkünsüzlüğünü anlatıyordu. Emre Hoca, ittifakla, uzlaşmayı, ayıracaktı kesin yanıtlarken. 

Doğu Perinçek, altmışta gerçek Atatürkçülüğe dönülmesini ve her fırtınalı zamanda, Atatürk'ün ulusun önüne geçtiğini anlattı, İçtendi. Olduğundan genç görünüyordu. Gözleri çakmak çakmaktı. Fleştirilerinde, CHP'ye değin uzandı. 
Az zaman önce, CHP, bir reddi miras deyimidir tutturmuştu. 

Gençler sözlerini içmeye devam 


ediyorlardı. 


İki genç adamın konuşmasından sonra...aynı kuşaktandılar Emre Hocayla, Doğu Perinçek, belki de aynı yaştaydılar...babalarının kuşağından olan Turan Güneş'e düştü SÖZ... 

Hoca, karşısındaki dinleyicilerin gençliğiyle gençleşmişti ama "hitabeti' kendisinden önceki konuşmacılar gibi akıcı değildi... 

Azıcık "'mımm "larında “hamm” larında, Aşık Veysel'in saz çalmasını ansıtıy ordu. 

Emre Hoca bilginçe konuşmuştu. Perinçek polukacı ve lider olarak, Turan Güneş daha fantezist- 


kk 


ti, daha öykücüydü, daha söyleşi- ye döküyordu.. 

Nasıl diyeyim. Eski Mongolfiye balonlarmın hafiflemesi için hani kum torbaları atılırdı ya... "Lest" derler o kum torbalarına, lest. İşie, o “lest"'ti Turan Güneş... 

Salon gülüyordu. 

Onca, Atatürk'ün davranışları vardı, ideolojisi yoktu, onca, 


İnançları vardı. Üstün bir kumandandı. Sömürgeciliğe karşıydı. 
CHP'yi kınama zamanı değildi. 
Bir de genç ginleyicilerin gülümsedikleri ve ne menem sey olduğunu pek sökemedikleri, :"zırtullahı kirmani" deyimini birkaç kez kullandi.. Güzel deyimdir aslında. 

Ve ikinci tur 

Birinci tur, sunuştu.. İkinci tur- da konuşmacılar iyice girmişlerdi havaya... Dinleyicilerin dikkati hiç gevşememişti. Atatürk'ün bugünkü önemi aşamasına varılmıştı. 

İkinci ve üçüncü tur gitgide havasını bularak sürdü, Emre Hocaca Atatürk'ün taktiği ve stratejisi hep geçerli olacaktı, 

Emre Kongar'ın eleştirilerini Perinçek öyle gülümser karşıladı ki.. 
salonda kaş çatmaya hazır bazılan varsa bile kaşları yumuşadı... 
Emre Hoca'nın eleştiriler arasında, “sahte sol" deyimi vardı. Bu eleştirilerin arasında Doğu Perinçek'in, "En Atatürkçüyük" demesine yanıt vardı. 

..Ve Perinçek çok ustaca geçiştirdi...Savunamayacağımız "batılı" da “mahviyetkarlıkla” atlattı... 

Kendisi için "insan dağdan gelince" diye bir söz söyledi ki, masum Emre Kongar kızarmaktan başka bir şey yapamadı... Kendisi için en sertini söylemek, daha sertini söyletmemek demektir. 
Ne güzel bir taktik!... İyi taktikçi Doğu Perinçek!.. 

Herkes çok ayıldı çok bayıldı Turan Hoca'ya, ama ben aynı Şeyi diyemem. Sonuna kadar gözlemleri kabuksal ve hoş kaldı..hoş!. 


1) CHP'ye haşa huzurdan "sol" 


dedi bir daha demedi, 

2) Sol partilerin son seçimlerde az oy alışmı hamhumşaralopa bağladı. 

3) Rusya'yla ilişkilerimizi incelerken: gene hoş bir gözlemde bulundu: O kadar koccaman ve yakın ki, bizi kucaklamak istese bile tehlikeli... 

Aynı insanla arkadaş olmuş da, uyuyan arkadaşının alnındaki sineği ezmek için koca bir kaya parçası almış o alına indirmiş...o biçim anlattı... Bir de gene aynı konuda, en sevmediğim Anadolu deyimini kullandı: "Anamın oynaşı, babamın yoldaşı değil ki“ diye... Bakın kadına verilen yere bizde, hâlâ bazı topluluklarda... Baba olunca yoldaş oluyor da, neden ana olunca, oynaş oluyor ki...şakada bile, bu zihniyetin yansısı deyimleri unutmak 


istiyoruz... Her şey dilde başlar. | 


Başarılı, gergin , uy gar bir toplantıydı. Yinelenmesini isteriz. 


Not: Bandung Konferansından söz etti konuşmacılar. Salondaki gençlerin Bandung Konferansı metnini bilmelerini isterdik... Türkiye'nin Üçüncü Dünyanm lideri olabileceği bir konferanstı,.. Öyle bekleniyordu da..oysa (o politikacılarımız...büyük 


denilen devletlerin uslu bir temsil- | 


cisi gibi davrandılar sadece, Bandung'da!. 3 


başkasına (lll 


lacaktır. 


dırlık Müdürlüğünde görülebilir. 


Yozgat Valiliğinden Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 


1— Yozgat Yerköy Kapalı Spor Salonu ikmal inşaatı 1979-1980 yıllarına sari olarak 3530 sayılı Kanun ve B.T.Gn Md Mrk Hes.Alım-Satım Talimatnamesi gereğince Kapalı Zarf Usulüyle Eksiltmeye konulmuştur. 

2— İşin Keşif Bedeli (4.775.967 44) TL.dir. 


3— Eksiltme Yozgatta Bayındırlık Müdürlüğü odasında, İl Bayındırlık ihale Komisyonunda 12.12.1979 ÇARŞAMBA GÜNÜ Saat 10.30'da yapı- 


4— Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde İl Bayın- 


5— Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 

A— (191,039.00) TL.lık geçici teminatını, 

B— (1979) yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 

C— Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde 


belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesini, sermaye ve kredi imkanlarını bildiren Mali durum bildirisini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik Karnesini ibraz etmek suretiyle İl Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile beraber zarfa koymaları lazımdır. 


6— İstekliler teklif mektuplarını 12.12.1979 ÇARŞAMBA GÜNÜ Saat 9.30'a kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

7— Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 6/12/1979 PER-ŞEMBE GÜNÜ İl mesai saali sonuna kadardır. 


Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet İlan olunur. 


(Basın: 24128-1239} 


KONU: 


(TİKP Genel Başkanı) 


(CHP Milletvekili) 


Atatürk diyor ki. 
"Bunları biz yeneceğiz. 
Biz kazanacağız. Bu: 
nun iki unsuru vardır" diyor. "Bir karşımızda- ki ülkeler, düvel-i muazzama, itilaf devletleri, Frarsızlar, İngilizler vs. 
Bunlar demokrasi ile idare edilen ülkelerdir. Bunların halkı, seçmeni dört yıldan beri, kocam, oğlum, kardeşim savaştan gelsin diye bekliyor. Bu ülkelerin hükümetleri şimdi gidip, kendi halklarına 'Türkler bizim kendilerine empoze etmek istediğimiz şeyleri kabul etmiyorlar, onun için ogullarınızı, kocalarınızı, Türkiye'ye gönderip öldüreceğiz' derlerse, bu ülkelerin halkları bunları kabul etmez. Onlar bir an önce terhis olup, çocuklarının evlerine gelmesini bekliyorlar. Binaenaleyh harp etmeye, siyasi bünyeleri müsait değildir. İkincisi, savaşı kazandılar, ama, şimdi aralarındaki kavga, savaş esnasındaki düşmanlara karşı olan kavgadan daha ciddi, daha derindir. Binaenaleyh bunların birlik olup bizim üzerimize yürümesine imkan yoktur. Bu iki şey oldugu içindir ki, bu yürüttüğümüz savaş gerçekçi bir savaştır." 


Atatürk’ ün gerçekçiliği 


Gerçekten de öyle oldu. Onun için Perinçek" 
in. Atatürk'ün gerçekçiliği hakkındaki görüşünü bu Cevat Dursunoğlu'ndan dinlediğim olayla perçinlemek istedim. 

Gene kendi öğrenciliğim zamanında öğrendiğim bir olay; Türkler Dumlupınar Meydan 5avaşından sonra, batıya doğru ilerlerken, Çanakkale'de bir İngiliz birliği varmış. Tabii, Türk gücünün önünde, dayanabilecek gücü yok, ufak bir İngiliz birliği, Türk birliklerinin İngiliz birliklerine saldırması olasılıgı var. İngiliz hükümeti toplanıp , "Eğer Türkler İngiliz birliğine saldıracak olurlarsa, İngiltere doğrudan doğruya askeri müdahalede bulunsun" kararırı vermişler. 

Bizim bakımımızdan şu: İngiltere'de kabine, Türk birlikleri, Türk ordusu, İngiliz birliklerine saldırdığı takdirde Türkiye'ye askeri müdaheleye karar verdiği sırada, vermekte bulunduğu sırada, bundan hiç haberi bulunmayan Ankara hükümeti, Başkumandan Atatürk, Türk birliklerine; "Zinhar İngiliz birliklerine tecavüzde bulunmayin, İngiliz birliklerinin bulunduğu yerde dolaşmayın. Etrafından, u/a- ğından dolaşın" diye talimat vermiş. Bu tabii kumandan olarak, diğer devletlerin belli bir anda neyi yapabileceklerini,neyi yapamayacaklarını veya yapmak istediklerini 


kestirme bakımından kuş- 


kusuz ki Atatürk'ün gerçekçilik olarak büyük degerini ortaya koymaktadır sanıyorum. 


Atatürk” ten alınan mıras 


——————.— ——- 

Bu gerçekçilik konusunda ve demin söylediğim iki unsuru dikkati nazara alarak, Atatürk'ü bugün bir değerlendirme- ye tabi tutmak istiyorum: Bağımsızlık düşüncesi ki, yanlış ya da doğru uygulamalarla Türkiye'yi dış belalardan koru- 


"Atatürk'ün Bugünkü Önemi” YÖNETEN:Nuri Çolakoğlu KONUŞMACILAR: 

Doğu Perinçek 


Prof.Dr.Turan Güneş 


Doç.Dr.Emre Kongar 


(Hacettepe Üniversitesi öğretim Üyesi) 


Güneş: Atatürkçü 


Bir adamın toplum koşullarını, günün 


DOĞU PERİNÇEK 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koşullarını iyi değerlendirerek neler yapabileceğinin bir 


örneği olarak 


karşımızda Atatürk 


. PROF.DR. 
TURAN GÜNES 


DOÇ. DR. 
EMRE KONGAR 


bir toplum modeli gibi k, düş kırıklığına uğrarız” 


"Atatürk, kendi halkının 


şahsivetini hiç bir şeye değişmeyen insan olarak da 


çok büyüktür” 


ma, bunun kaba deyimi, basit deyimi Türkiye'yi dış belalardan koruma, bir başka ülkenin kendi ülkemize, başka devletin kendi ülkemize yerleşmesine, kendi ülkemizde milletlerarası ilişkileri aşacak bir şekilde etkili olmasına karşı duyarlılık, başarılı, başarısız, Türkiye'de çok partili hayata geçinceye kadar, 


Türk devletadamlarının A- 


tatürk'ten miras aldıkları ve yürütmeye çalıştıkları bir davranış olmuştur. 1940'tan sonra Batının kucağına oturduk falan diyor, Kongar. İşte bunu çoğu kez bizim 


39'dan itibaren İsmet Paşa'nın işbaşına gelmesinden sonra İngiliz, 


Fransız-Türk Anlaşması filan, işte o zaman başladı bu filan, diyebilir. 
1950'ye kadar, başarılı mıdır, başarısız mıdır, ayrı bir konu. Atatürk öldükten sonra da Türkiye mümkün olduğu kadar başka devletleri dost ya da düşman, bu açı- dan değerlendirir. Türkiye'yi muhtemel tehlikelere karşı, demin anlattığım manada tehlikelere karşı savunabilme, uygulanmıştır. o Sanıldığı gibi, Atatürk'ün zamanında Türkiye herhangi bir ittifak yapmamıştır, tek başına öyle "zırtullahi kirmani" dolaşmıştir, böyle bir şey yoktur. Sadabat Paktı yapılmıştır, Bağdat Paktı yapılmıştır, Türkiye Cemiyeti Akvam'a üye olmakta büyük özen göstermiştir. Yani, Türkiye kendini. dünyadan soyutlayarak böyle Battal Gazi usulü ortada kalma yoluna gitmemiştir. 


Tarihin gerçeklerini iyi görmeye çalışmalıyız. 
Bu ittifaklarında da Türkiye kendi ufacık fakir ülkesini, —ufacık değil ya epeyce büyük tabi— çok büyük olmayan ülkesini başka devletlerin etkisinden, müdahalesinden, işgalinden korumak için güniin faktärlerini, iyi degerlendirmeye çalışarak, ona göre bir politika izlemeye çalışmıştır. 
50'den sonraki durum biraz farklılık göstermektedir. Şimdi gerçekten 
Türk politikacıları, devlet 


Actin istiklalini yine milletin 


adamları açısından veya politikayla | ilgilenenler açısından —solda ya da sağda— bu temel prensip bugün unutulmuş görünüyor. İkinci unutulmuş olan Atatürk'ün koydugu önemli prensiplerden bir tanesi de büyük önem verdiğimiz prensip, milli haysiyet meselesidir. Yani kendini ne pahasına olursa olsun başka bir devletten ya da başka bir ülkeden küçük tutmamak, hiç bir çeşit aşağılık kompleksi kabul etmemek, Kendine güvenmek, kendini önemli saymak. Bu da bugün için unutulmuş görünüyor. Bunu da yeniden degerlendirmek gereğine inanıyorum. Bugün Türkiye'de siyasi tartışmalar —Perinçek taassub dedi— doğru... Bugün tartışmalarımızda, kendi ülkemizin Sorunlarını tartışmada Atatürk'ün bu yanını, Atatürk olduğu için değil, ama çok ciddi ve büyük devlet adamı olduğu için, bize ışık gösteren bu yanını unutmuş görünüyoruz. 


Bir yerli ünlü politikadan örnek vermeye çalışayım. MC hükümetin- den kurtulma operasyonu konusunda göz göre göre, Adalet Partisinin iktidara geleceği belli olduğu halde, Türkiye'de örneğin AP ile CHP arasında bir diyaloğa —kendi adına solcu devrimci diyen birçok insanlar— karşı çıktılar. Doğrudur. 
AP sağcı bir partidir, 
Halk Partisi solcu bir partidir vs. vs. sonunda nereye vardık? Halk Partisinin hükümet veya siyasi iktidarda hiç bir etkisi olamayacağı bir benzer formüle baktık. Ve bunun adı da yaptığımız faşizme karşı savaş oldu, vardığımız nokta bu oldu. Ama herkes biliyordu ki, örneğin ekimde yapılan seçimde 5 milletvekilini AP alacaktır ve hiç bir CHP yetkisi bulunmayacak MHP,MSP destekli bir AP hükümeti kurulacaktır. O zaman biri çıkıp deseydi ki, "Canım bunun tümünü heriflere (o vereceğimize hiç olmazsa AP'yle yarısını paylaşalım da belki bir etkinliğimiz olur." 
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Türkiye'de başına gelmeyecek bela kalmayacaktı siyasetçi olarak. Zaten bunun revizyonist olduğu belliydi, sağcı olduğu belliydi, faşistlerle anlaşıyor, denecekti. Bu sözlerin şerrinden bunu düşünen insanlar söyleyemediler. Söyleyenler oldu, biliyoruz. Ama bilgi- li, politikanın içinde olan insanlar söyleyemediler. 


Atatürk’ ün mantık gücü 


Şimdi işin garibi açık açık MHP desteğiyle AP hükümetine herkes razı oluyor da, örneğin bir 
CHP-AP formülü, —kuş elimizden kaçıncaya kadardı tabii şimdi— (gülüşmeler) kimse razı olmuyor. Bunun adı, buraya giden eylemin adı, devrimci eylem, solcu eylem oluyor da, öteki sağcı eylem oluyor. Galiba Atatürk'ün bir özelliği de mantık kurallarına riayet etmesi olsa gerektir. Vakıa bütün insanlar ımantık kurallarına riayet etmekle yükümlüdür. 
Bunu da yerine getirirler kuşkusuz. Ama sanıvorum ki madem Atatürk'ü bir örnek olarak alıyoruz, “mantık gücü olan bir devlet adamının bizim düştüğümüz perişanlığa düşmediğine bir örnek alarak da Atatürk'ün yaptıklarını gösterebiliriz. Saa- 
te bakmayı unuttum 20 
dakikam doldu belki, de. 
Şunları özet olarak söyleyebilirim O saniyorum. 
Atatürk'ü, Atatürkçülük adı altında bugün bir toplum modeli gibi gördüğümüz takdirde bununla düş kırıklığına uğrarız. 
Örneğin bir 1930'u, bir 
1925 ya da 35'in Türkiyesinin ekonomik ve toplumsal kültürünü sanki Atatürkçülükmüş gibi bugün kabul ettirmeye kalkacak olursak, ona böyle bir ideolojik içerik vermeye ya da bunu bir toplum modeli saymaya kalkacak olursak demin Emre Kongar'ın dediği gibi doğrudan doğruva gericilik yapmış oluruz. Atatürk bu değil. Atatürk bir devlet adamının, gerçek bir devrimcinin, dev- 


tararakl 


STAF 


let adamı devrimci, doğrudürüst bir adamın diyelim de şuna (gülüşmeler). Çünkü bırakın büyük devrimcileri, adam gibi adamlara da ihtiyacımız olan bir dönemde yaşıyoruz, (gülüşmeler). 
Bir adamın toplumun koşullarını günün koşullarını iyi değerlendirerek, neler (o yapılabileceğinin bir örneği olarak karşımızda Atatürk. Benim hocam derdi ki, bir dö- 


“nemi anlamak için o dö- 


nemde yaşayan insanlarin hayatını öğrenin, Türkiye'yi yapan Atatürk tür. Hiç kuşku yok, Onun için işte sabah namazına kalkan Müslümanlar gibi ölüm günü geldiğin- de dağda bayırdaki insanları ayakta tutabilecek bir adam. 


unutulan prensipler 


Bu kadar damgasını bir topluma vuran, toplumun psikolojisine vuran, toplumun yaşamına vuran bir adam bulunamaz. Hangi şartlarda yaptı? En ağır şartlarda yaptı. İşgal edilmiş bir ülkede yaptı, Hayatsız bir ülkede yaptı. Kuşkusuz bu çağda kapitalist ülkeler var, faşist yönetimler altında bulunan ülkeler var, sosyalist ülkeler var. Ancak zamanımızda demin sözünü ettiğim, Atatürk" 
ün iki büyük prensibi 
1980'e yaklaştığımız bugünlerde daha büyük önem taşıyor. O da bağımsızlıkçılık, bağımsızlik fikri ve toplumların diğer toplumlara karşı kişiliği fikridir. Bugün dünyada hiç bir yerde bunların dışında bir şey göremiyoruz, Bu, dünya barışına varmak, bütün ülkelerin kardeşçe yaşaması, dünyadan savaşın kalkması gibi, düşüncelerin karşısında fikirler değildir. Nasıl insanların birbiri karşısında şahsiyetlerini koruması diye bir sorun varsa, milletlerin, devletlerin, hayatında da böyle bir sorun vardır. Bu bakımdan 
Atatürk kendi halkının şahsiyetini hiç bir şeye değişmeyen insan olarak da çok büyüktür. Bugün buna ihtiyacımız olduğunu sanıyorum. 

(DEVAM EDECEK) 


demokrat gözüyle 


cevap... 


Hükümet programını önce Demirel' den dinledik. 

Sonra aynı programa şöyle bir göz gezdirdik. 

Ve kırk sayfalık hükümet programın- dan çıkan mesajı tek cümleyle özetledik: 

"Demirel gelecek, dertler bitecek!” 

Başka bir deyişle; Demirel güvenoyu alır almaz dertler son bulacak! 

Yani, yok yok olacak... 

Kuyruklar tarihe karışacak... 

Karaborsanın, kaçakçılığın kökü kazınacak... 


Enflasyonun, opahalılığın tırmanışı durdurulacak... 
Anarşinin önü alınacak... 


Sigortasız kimse bırakılmayacak... 

65 yaşını dolduran muhtaç yaşlılara 
maaş bağlanacak... 

Dullar ve yetimler kollanacak... 

Herkes başını sokacağı bir yuvaya kavuşturulacak... 

Dar ve sabit gelirliler rahatlatılacak... 

Asgari ücret vergiden muaf tutulacak... 

Vergi adaleti sağlanacak... 

Yeni iş sahaları açılacak... 

Daha bir sürü cak..caki.cak... 

Velhasıl, Demirel hükümetinin programına bakılırsa, ülke "harikalar diyarı" olacak. 

İyi ya Demirel tüm bunları nasıl yapacak? 

Bunları yapmak için gerekli parayı nereden bulacak? 

Yoksa İsviçre'deki Yahya'dan ya da Sellefyan'dan dış yardım mı alacak? 

Cevap isteriz, cevap. 

Kaldı ki bunları yapmak o kadar kolay idiyse, on yıllık başbakanlığı döneminde aklı nerelerdeydi? 

Hiç olmazsa o dönemlerde ülkenin sorunları bu kadar ağır da değildi. 

Ya şimdi öyle mi? 

Eldeki delik belli, yama belli. 

Bu minnacık yamayla, koskocaman deliğin kapatılamayacağını Demirel hiç bilmez mi? 

Bal gibi bilir. 

Hatta elindeki yamanın kullanılması dahi,izne tabidir. 

İşte IMF yine sahnededir, 

Ve Demirel'e şunları yapmasını önermektedir: 

Bazı yatırımlara kalkışmayın... 

Kalkınma hızını yavaşlatın... 


Demire, benzine, şekere, çimentoya 


zam yapin... 

Devalüasyonları sıklaştırın... 

İşçi ve memur maaşlarını sınırlandırin... VS. 

Halbuki Demirel hükümet programın- da tam tersi şeyler 'vadetmemiş miydi: 

Yeni yatırımlar yapılacak... 

Kalkınma hamlesine hız kazandırılacak... 

Zamlar son derece sınırlı tutulacak... 

Sık-sık devalüasyon yapılmayacak... 

İşçi ve memur maaşları günün koşuk larına uy durulacak... VS. 

Peki şimdi kimin dediği olacak? 
IMF'nin mi, Demirel'in mi? 

Hangisinin? 

Cevap isteriz cevap. 

Bir şeye daha cevap isteriz: 

Demirel, demokratik hak ve özgürlükleri kısarak mı anarşiyle savaşacak? 

Eğer niyeti buysa, aklına şaşarız aklına. 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) Kararsızlık, tereddüt - Çevren, göz erimi. 2) Kökler' dizi filminin baş oyuncusunun filmdeki adı. 
3) Büyük yapılı, kocaman - Tokat'ın bir ilçesi - Türk parasının simgesi. 4) Bir nota - Bitkiler (eski dil). 5) Kedi köpek yavrusu - Sürdürme, devam ettirme. 6) Yazıları satır | satır dizip döken dizgi makinası - Zayıf, güçsüz. 7) Başına bir harf gelirse 'tekrar' olur - Avusturya'nın uluslararası trafik simgesi - Tersi yabancı. 8) Savsamak, savsaklamak. 
YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Bir çeşit tambura. 2) Geçer fiyat ya da kurs - Kimyada Nikel'in simgesi. 3) Sürekli inlemeyi anlatır. 4) 'Mart'ır yarısı - Ortadokslarda İsa, Meryem ve azizlerin resimlerine verilen ad. 5) Bir müzik türü - Telgraf sözünün kısaltılması. 6) Günün bir bölümü. 7) Tersi acıklı - Satrançta beraberlik, 8) ber - Tersi bir soru eki, 9) Bir müzik aleti - Mercek (eski dil). 10) Gönül ayartıcı. 11) Bir mikroskop camı, 12) Bir harfin okunuşu - Bir yakacak. 


22 Kasım 1979 


Demirel'in “Ege'de oldu-bittilerin ağır sonuçlar doğuracağını” söylemesi üzerine 


ATİNA, DEMİREL'İN TÜRK-YUNAN 


İLİŞKİLERİNİ KÖSTEKLEDİĞİMİ 


ATİNA (AA) 
Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Yorgo Rallis, Başbakan Süleyman Demirel' 
in yeni Başbakanlık görevine "Yunanistan için kabul edilemez demeçlerle başlamasından üzüntü duyduklarını" belirtti. 
Rallis, Demirel'in anlaşmazlıkları barışçı yollardan çözmek için gerekli olan diyaloğu kolaylaştıracağı yerde, demeçleriyle bunu kös- 


ÖNE SÜRDÜ 


teklediğini öne sürdü. 
Rallis, buna rağmen, “Yunanistan'ın barışçı diyalog isteğinden vaz- 


geçmediğini" sözlerine ekledi. 
Başbakan Süleyman 


Demirel, hükümet programında "Türkiye'nin 
Ege kıta sahanlığındaki haklarından vazgeçmesi- nin sözkonusu olmadığını” ve "karasularını ilgilendiren konularda oldu bitti girişimlerinin 


Bir CHP heyeti 


Romanya 
Partisinin 


Komünist 
Kongresine 


katılıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcılarından Çanakkale Senatörü İmadettin Elmas ile Genel Yönetim 
Kurulu üyelerinden Kars Milletvekili İsmet Atalay Romanya Komünist Partisinin 12. Kongresine katılmak üzere Bükreş'e gittiler. 

19-24 Kasım tarihleri arasında toplanan Kongreye çeşitli ülkelerden heyetler konuk olarak çağrılmıştı. Türkiye'den de Cumhuriyet Halk Partisi Kongreye davet edildi. 

Mayıs ayında yapılan 
CHP 24. Olağanüstü Ku- 


MOSKOVA HENÜZ 
YAPMAMIŞTI 


ABD, Rusya'nın hava köprüsü kurduğu yolundaki haberi yalanladı 


WASHİNGTON (AA) 


Amerikan Savunma 
Bakanlığı. "Pentagon" 
önceki gün, Sovyetler 


Birliği'nin geçen ay Güney Yemen'e dev bir 


hava köprüsü kurduğu yolundaki haberleri yalanladı. 


"Pentagon'un yüksek bir yetkilisi, bu Sovyet manevralarının yapılmaması ve bölgede bulunan Amerikan radarlarının alarma geçmeden bu manevraların yapılamayacağını ileri sürdü 

Fransa'da yayınlanan "Express" ve ABD'de yayınlanan (o "Newsweek" dergileri son sayılarında, geçen ay dev Antanov 
22 uçaklarının 36 saatte 
Kafkaslar üzerinden Güney Yemen'e 10 bin Sovyet askeri, hafif tank ve toplar naklettiğini yazmışlardı. 


İspanya gezisini tamamlayan 
Gromiko 


, 
Batı Almanya’ ya gitti 
DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

İspanya'ya yaptığı geziyi tamamlayan Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko, Batı Almanya'ya geçti. Gromiko, Başbakan Schmidt i Batı Almanya'ya yeni nükleer füzeler yerleştirme kararından caydırma- ya çalışacak. Gromiko' 
nun ayrıca Schmidt'in 
Sosyal Demokrat Partisini bölmek amacıyla bazı sahte öneriler yap» ması bekleniyor. Alman-Sovyet görüşmelerinde ayrıca Orta Avrupa'da kuvvet ve silah indirimi konusu ele alınacak. 

Öte yandan , gözlemciler Gromiko'nun İspanya gezisinin Moskova açısından olumlu geçmedifini belirtiyorlar. İspanya'da Dışişleri Bakam O- 


rultayına Romanya Komünist Partisi de konuk olarak çağrılmış ve Romenler geniş bir heyetle Kurultaya katılmışlardı. 


Öte yandan, Genel 
Sekreter Nikolai Çavuşesku'nun Romanya Komünist Partisi Kongresini açış konuşmasında ülke- 


sinde yeni bir petrol yatağı bulunduğunu açıklaması Romanya'da 


sevinçle karşılandı. Yeni petrol yatağının işletme- ye açılmasıyla bugün petrolünün yarısını dışardan ithal etmek zorunda kalan Romanya bundan böyle kendine yeter duruma gelecek. 


BİR AÇIKLAMA 


Güney Yemen'e 


TÜRKİYE DE 
YALANLI YOR. 

Öte yandan bir Istanbul gazetesinde yayınlanan habere göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Güvenlik İşleri Dairesinden bir yetkili de, Rus uçaklarının Türkiye üzerinden geçmediğini söyledi. Dışişleri bakanlığının yetkilisi yaptığı açıklamada; Moskova'nın son iki yıl içinde tarifesiz sivil uçuşlar için Türkiye'den izin istediğini ancak bu isteklerin çoğalması üzerine Türkiye hükümetinin Sovyetler Birliği'nin taleplerini kabul etmemek durumunda kaldığını belirtti, Yetkili, sözkonusu uçuşların ancak Türkiye' 
nin izni ile gerçekleşebileceğini belirtirken, bu uçakların ne rl EE 


denetlemenin olanaksız olduğunu açıklamasına ekledi. 


NATO' 


Gromiko'nun ya girme konusunda Tk na edemediği meslektaşı İspanya Dışişleri Bakanı Marcelino Oreja. 


reja ve Başbakan Suarez ile görüşen Gromiko, İspanya'yı NATO'ya girme kararından vazgeçirmeye çalışmıştı. 

Bilindiği gibi eylül ayında Havana'da yapılan Bloksuz Ülkeler Zirvesin- de bir konuşma yapan 
Küba Devlet Başkanı 
Castro da İspanya'nın NATO'ya girmeyeceğini umduğunu söylemiş, Castro'nun bu sözleri üzerine Konferansa gözlemci olarak katılan İspanya heyeti Castro'nun' konuşmasını , içişlerine müdahale olarak gördüklerini belirten bir nota yayınlamışlardı. 


çok ağır sonuçlar doğuracağını"' açıklamıştı. 


Yunan muhalefet partileri, hükümeti, Türkiye ile olan ilişkilerindeki tutumunu yeniden gözden geçirmeye çağırdılar. 
PASOK lideri Papandreu 
“Bu koşullar altında, kıta sahanlığı ve Ege Denizi hava sahası konusundaki görüşmelerin bir anlamı olmadığını" öne sürdü. 
Papandreu, ''Yunanistan hükümetinin, NATO çerçevesinde 'müttefik' bir ülkeden gelen tehditlerin Birleşik Amerika ve ittifaktan esinlenmiş olduğunu anlaması gerektiğini" de söyledi. 


in cağrısına uyan yüzbinlerce İranlı dün Tahran sokaklarına döküldü. Resimde Amerikan bayrağını yırtan 


ÇİN HALK CUMHURİYETİ 


ÖN 


D 


HOMEYNİ, “REHİNELER YARGILANACAK” DEYİNCE 


ABD), ilk kez İran'a askeri müdahaleden söz etti 


© işgalci öğrenciler: 
"ABD müdahale yaparsa Elçilik binasını havaya uçurur, rehineleri öldürürüz!” 


ke 


Tahranlı Müslüman gençler 


Şaha karşı büyük gösterinin birinci yıldönümünde ve Hicret” in 1400. yılında 
1 milyon Tahranlı, ABD ve Şahı kınadı 


Ea 


WASHİNGTON/TAHRAN (AJANSLAR) 

ABD Başkanı Carter'in Tahran'daki ABD Elçiliğinderehin olarak tutulan diplomatların kurtarılması amacı ile ABD'nin bir askeri müdahale yapabileceği haberi bütün dünyada telaşla karşılanırken, dün Tahran'da yüzbinlerce kişi Homeyni'nin çağrısı üzerine Amerikan aleyhtarı büyük bir gösteri düzenledi. 

Bu arada Amerika'nın çeşitli kentlerinde yapılan gösterilerde de, elçilikte rehin tutulanların serbest bırakılması istendi ve Homeyni kınandı. 

İranlı dini lider Ayetullah Homeyni'nin halen Tahran'daki ABD Büyükelçiliğinde rehin olarak tutulan, 49 
Amerikalının casus olarak yargılanacağını açıklaması, ABD'de geniş tepkilere yol açtı. Amerika'nın çeşitli kentlerinde Homeyni aleyhtarı göstericiler rehinelerin serbest bırakılmasını talep ederken, Başkan Carter'in açıklaması Tahran - Washington gerginliğini doruk noktasına çıkardı.CampDavid'den ayrılarak, Washington'daki Ulusal Güvenlik Konseyinin toplantısına katılan Carter, ABD'nin İran'a askeri bir müdahalede bulunabileceğini söyledi. Beyaz Saray sözcüsü Jody Powell'in basına açıkladığı bildiriye göre, "ABD rehinelerin barışçı yollardan serbest bırakılmaması halinde BM yasasının öngördüğü diğer yolları" kullanacak. 

Açıklamada sözkonusu edilen “BM yasasının öngördüğü diğer yollardan" askeri müdahalenin kastedildiği belirtiliy or. 

ABD Başkanlık Sarayının bildirisin- de değinilen BM yasasının 51. maddesine göre, BM üyesi bir ülkeye silahlı bir saldırı olduğu takdirde Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliği sağlamaya yeterli önlemleri alana kadar saldırıya uğrayan ülke, bireysel veya toplu bir şekilde kendini savunma hakkını kullanabilir. 

Carter'in açıklamasının ardından Tahran'daki ABD elçiliğini işgal eden Müslüman öğrencilerin sözcülerinden biri "Eğer ABD askeri bir müdahaleye kalkışırsa, rehinelerin hayatlarının tehlikeye gireceğini bilmelidir" şeklinde konuştu, "ABD, İran'a askeri müdaha- 


Fi 


TAHRAN 
Hicretin 1400, yılı ve 
Şaha karşı yapılan ilk büyük gösterinin birinci yıldönümü nedeniyle resmi tatil ilan edilen İran'da, dün yüzbinlerce kişi Amerika ve Şah aleyhtarı bir gösteri düzenledi. İşgal altındaki ABD Büyükelçiliğinin önünde başlayan gösteride, "'Şaha, Carter'a ölüm!; İmam Homeyni!" en fazla bağırılan sloganlar oldu. 
Homeyni'nin bütün halkı gösteriye çağırması üzerine Tahran sokaklarını dolduran 


Bu arada Homeyni, şah iade edilmezse ABD Elşiliğinde tutulan rehinelerin yargılanacağı yolundaki açıklamalarını tekrarladı ve şunları söyledi: "Carter, etrafı bir sürü maskara ile çevrili bir delidir. Son 
35 yılda insanlığa karşı suç 
işlemiş bir kimseye (Şaha) sığınma hakkı tanımak, Amerika için politik bir yenilgidir. 
Ancak Carter, akli dengesi bozuk olduğu için bunu idrak etmekten acizdir." 


RAMSEY CLARK'IN 
İRAN'A GİRMESİNE 
İZİN VERİLDİ 


ni Sadr, Amerikan ABC Televizyonuna verdiği demeçte, Amerikan o arabulucusu Ramsey Clark'ın İran'a gelebileceğini söyledi. 

Hatırlanacağı üzere, Carter'in özel temsilcisi olarak rehinelerin kurtarılması için girişimlerde bulunmak İsteyen Ramsey Clark, iki hafta önce ancak İstanbul'a kadar gelmiş ve Tahran'a gidemeden Amerika'ya geri dönmüştü. 


ABD Dışişleri Bakanlığı 
Beni Sadr'ın son açıkiamasını yorumlarken, Clark'ın Şah re- 


ceğini ileri sürdü, “ASSOCİATED PRESS"IN 


TAHRAN BÜROSU 
YENİDEN AÇILDI 


İran hükümetinin "yalan haber yaymak" gerekçesiyle 
4 Eylül tarihinde kapattığı 
Amerikan "Associated Press" haber ajansının Tahran Bürosunun yeniden açıldığı bildirildi, 

Ajansın Tahran Bürosunda çalışan İngiliz vatandaşı üç gazeteci, Basın dairesine giderek diğer bütün yabancı gazeteci- 


le yaparsa elçilik binasını havaya uçurur, rehineleri öldürürüz" diyen öğrenci, İran'ın Amerika'dan korkmadığını sözlerine ekledi. 


İKİ UÇAK GEMİSİ 
İRAN'A GİDİYOR 


Amerikan Savunma Bakanlığı da Carter'in açıklamasından hemen sonra yayınladığı bir bildiride, Filipinler' deki Subiw deniz üssünde bulunan "Kitty, Hawk" adlı uçak gemisinin Hint Okyanusuna doğru hareket ettiğini ilan etti. Öte yandan Umman denizinde gezen "Midway" adlı bir başka Amerikan uçak gemisinin de Basra 


Körfezine doğru yol aldığı bildirildi. X 


İranlılar, özellikle Şahın iade 


edilmesini talep ettiler 


GÜNEY LÜBNAN SORUNU ÜZERİNDE ANLAŞMAZLIK ÇIKINCA 

Arap Zirvesinin 

dünkü oturumu ertelendi 


© Beyrut, FKö'nün Güney Lubnan' aki eylemlerine son verilmesi yolunda bir karar 


alınmasını istiyor 


TUNUS(THA) 
Çarşamba günü tamamlanması beklenen 
10. Arap Zirvesinin dün sabah yapılması gereken resmi oturumu Güney 
Lübnan sorunu üzerinde ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle ertelendi ve özel görüşmeler yapıldı. 
Bilindiği gibi zirveni 


gerçekleşmesi için bü- 


tin Kurtuluş Örgütünün 
Güney Lübnan'daki eylemlerine son verilmesi yolunda bir karar alınmasını bekliyor. 

Lübnan Devlet Başkanı Elias Sarkis'in zirvede sunduğu Lübnan çalışma raporunda, FKÖ' 
nün Güney Lübnan'dan İsrail'e karşı askeri saldırıda bulunmaya son vermesi ve askeri konularda Beyrut'tan açıklama yapmaması yolunda karar alınması istenmişti. Ancak Arap devlet ve hükümet başkanları böyle bir katarı kabul etmeye yanaşmadılar. 


İran Dışişleri Bakanı Be- 


FKÖ ise İsrail'e karşı bütün sınırlarda Filistinlilerin direnme hakkının tanınması istedi. 

Arap Zirvesinin başında ilk anlaşmazlık, petrolün,ABD ve İsrail'i destekleyen öteki ülkelere karşı silah olarak kullanılmasını isteyen Ür- dün Kralı Hüseyin ile buna şiddetle karşı koyan Suudi Arabistan heyeti 


epi asalara aykırı olan 700 İranlı öğrenarasnda ortaya gikt zem DOS (HA) tma alındığı belirtildi, cinin kendi istekleriyle ABD'yi terketaçılişinda yaptığı konuş- Y ZLERCE Arabın, Ku- Göstericiler özellikle , Şeri- memeleri durumunda 700 öğrencinin mada, "Siyonist saldır- f düs'te temel besin mad- a'nın Batı yakasında 4,7 mik sınırdışı edileceğini bildirdi. Büro yetganlığı" destekleyen deleri fiyatlarının hızla yük- yar dolara çıkacak yeni Ya- kililerinden Dave Crosland, 6 bin 700 
ülkelere karşı petrol si- selmesine yol açan enflasyon: hudi yerleşme merkezleri öğrencinin durumlarının “incelenmiş 
lahının kullanılmasını la savaş programını protesto yapılması için hükümetin olduğunu belirterek. bunlardan 700 


ve bir Arap ekonomik konferansının toplanarak bu konuyu görüşmesini istedi. 

Irak Devlet Başkanı 
Saddam Hüseyin ise Arap ekonomik konferansı için resmen başvurdu ve bu istek olumlu karşılandı. Bir Arap ekonomik konferansının en erken önümüzdeki mart ayında gerçekleşebileceği kay dedildi. 


de olaylar çıktı. 
"Begin evine dön" 
"Yahudi yerleşme yerlerinin 


yapımına son" 


Jimine karşı çıkmış olması nedeniyle bugün İran'a gidebile- 


Tunus'ta toplanan 10,Arap zirvesi çeşitli güçlüklerle karşılaştı. Resim 1978 yılında Bağdat'ta yapılan Arap zirvesine katılan Suudi Arabistan heyeti. 


KUDÜS'TE POLİS ENFLASYONA KARŞI ÇIKAN GÖSTERİCİLERE SALDIRDI 


için düzenlendiği gösteriler- 


biçiminde: 
bağıran göstericileri dağıtmak isteyen polis ekipleri göz yaşartıcı bomba ve coplarla harekete geçtiler. Olaylarda bir polis yetkilisiyle birçok polisin ve göstericinin yaralandığı, bir kısmının da gözal- 


ler gibi 15 günde bir yenilenen Ancak Savunma KER yetkilileri kartlarını aldılar, bu iki uçak gemisinin İran'a askeri bir müdahale yapmak amacında, olmadıklarını ileri sürdüler. 

Bazı çevreler ise ABD Başkanının açıklamasını ve iki uçak gemisinin harekete geçmesinin "İran'a gözdağı vermek' amacını taşıdığını belirtiyorlar, 

Son gelişmelerin BM örgütünde telaşla karşılandığı gelen haberler arasında yer alıyor. BM'deki birçok diplomat ABD'nin İran'a müdahale etmesinin tehlikeli sonuçlara yol açacağını ` belirtiyorlar. 

BM'deki bazı gözlemciler ise, ABD' nin silahlı bir müdahaleden önce Güvenlik Konseyinden İran'a yaptırım uygulayan bazı kararların çıkartılmasını talep edeceği görüşünü savunuyorlar. 


GİZLİ RADYO TUTUM 
DEĞİŞTİRDİ 


Rusya topraklarından yayın yapan "İran'ın Milli Sesi”adlı korsan radyo istasyonu, dün ilk kez elçilik baskınına karşı çıktı ve rehinelerin serbest bırakılmasını istedi. Hatırlanacağı üzere, Moskova ve Tudeh Partisi daha önce Homeyni'nin Amerikan aleyhtarı açıklamalarını ve işgalci öğrencilerin eylemini kapalı olarak destekliyordu. 


ABD, 700 İRANLI ÖĞRENCİYİ SINIRDIŞI EDİYOR 


ABD Göçmen Bürosu, durumları 


ünün hiç bir okula kayıtlı olmadığım ve bu yüzden ABD'de kalamayacağını bildirdi. 


kabul ettiği bir kararı protesto ederek bu harcamaların ve enflasyon artış hızını akıl almaz boyutlara ulaştırdığını belirttiler. 

Öte yandan, Nablus Belediye Başkanının tutuklanması üzerine Menahem Begin'in başkanlığındaki koalisyon hükümetine karşı verilen iki güvensizlik oyu önergesi reddedildi. 


ŞAH HAFTA SONUNDA 
ABD'DEN AYRILIYOR 


New York'ta bir hastanede ışın tedavisi gören Devrik Şahın hafta sonunda ABD'den ayrılacağı bildiriliyor. 
Sabık Şahın bir sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Rıza Pehlevi, hafta sonuna kadar ışın tedavisi altında ka- 


lacak ve bundan sonra hastaneyi terkedebilecek 


Ciğdem Kömürcüoğlu 


ABD, İran'a müdahale edebilir mi? 


Homeyni'nin Şahın geri verilmemesi halinde ABD Elçiliğinde tutulan rehinelerin yargılanacağında diretmesi ve Carter'ın da karşılık olarak bir askeri müdahaleden söz etmesi, ABD İran arasında gerginliği tehlikeli boyutlara tırmandırdı. 


ABD İran'a karşı bir askeri müdahaleye girişebilir mi? Girişirse böyle bir müdahaleden ne gibi sonuçlar doğar? Bunlar elçilik işgalinin başından beri kafaları kurcalayan sorulardı. Ne var ki, daha önce varsayım olarak tartışılan konu, Carter'ın açıklamasıyla ciddiyet kazandı. 


ABD yönetiminin Tahran Elçiliğinin basılmasına karşı tutumuna şimdiye kadar esas olarak iki unsur hakimdi. Birincisi, rehinelerin hayatına malolacak herhangi bir girişimden kaçınmak, ABD'nin aldığı ya da almayı düşündüğü önlemlerde öncelik taşıyordu. İkincisi ise, uluslararası kamuoyunun desteğini kazanarak İran'ın tecridini sağlamaktı. ABD yönetimi uluslararası baskılar karşısında İran" ı taviz vermeye zorlayarak hem rehinelerin hayatını kurtarmayı, hem de tepetaklak olan prestijini düze çıkarmayı umuyordu. Elçilik basmanın bizzat diplomatik kuralların çiğnenmesi olduğu hatırlanacak olursa (o ABD' nin bu alanda fazla bir manevra gücüne sahip olmadığı da ortadaydı. 


Nitekim olaylar ABD'nin İran paralarını bloke etmesi, İran'dan petrol ithalini yasaklaması, İran'ın da ABD'ye petrol ihracatını durdurmasıyla karşılıklı misillemeler şeklinde gelişti. İran'ın rehinelerin yargılanacağını açıklamasıyla, ABD'nin İran'a askeri bir müdahalede bulunması bir olasılık olarak belirdi. 
Ne var ki bu gerçekleşmesi çok güç ve büyük tehlikeleri göze almayı gerektiren bir olasıliktir. 


Birincisi, ABD için Îran'a askeri müdahalede bulunmak kolay Karar verebileceği bir konu değildir. Kolay olsa, ABD, Şahın devrilmesine ve İran'da çıkarlarını kaybetmesine böyle seyirci (o kalmazdı. İkincisi ABD'nin rehinelerin hayatını kurtarmak için girişeceği bir askeri harekattan, rehinelerin canlı çıkacağı düşünülemez. Ne kadar iyi eğitilmiş olursa olsun paraşütçü birlikleri ya da herhangi bir askeri birlik, başkentin ortasındaki elçiliğe ulaşıncaya kadar rehinelerin hayatlarını kaybedecekleri . ortadadır. 
Bu nedenle ABD bugüne kadar böyle bir girişime yanaşmamıştır bile. 


Bu nedenle Carter'ın açıklaması daha çok, rehinelerin yargılanmasını ya da cezalandırılmalarını engellemeyi amaçlayan bir tehdit havası taşımaktadır. Ancak rehinelerin ciddi bir biçimde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunması böylesi bir harekatın gerekçesi olabilir. Ya da elçilik personelinin yargılanmasını önleyememenin ABD'ye kaybettireceği prestijin, her şeyin önüne geçmesi halinde gerçekleşmesi mümkündür. 


ABD böyle bir. müdahaleye gırişirse ne olur? 


ABD'nin İran'da direnişle karşılaşacağı açıktır. Zaten Amerika'dan nefret eden İran halkı, son olayların da yarattığı havayla herhangi bir müdahaleye şiddetle karşı koyacaktır. 


İkincisi, ABD'nin İran'da uzun süreli bir harekat sürdürmesine ya da Homeyni'yi devirip yeni bir iktidar oluşturmasına imkan yoktur. Bu nedenle müdahale ABD'ye fazla bir yarar sağlayamaz. Tersine kargaşalık ortamını artıracağı ve Çatışmayı derinleştireceği için kısa dönemde olmasa bile uzun dönemde ABD'nin değil güneye inmek için fırsat kollayan Sovyetler Birliği'nin işine yarayacaktır. 


KüştU Uzel 
Kız Meslek Lisesi Müdürlüğünden 


1— Nişantaşı-Rüştü Uzel Kız Meslek Lisesi y onarımı işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 


2— İşin keşif bedeli 1.578.071.17 liradır. 
3— Eksiltme Nişantaşı-Rüştü Uzel Kız Meslek Lisesi ihale komisyonunda 12/12/1979 Çarşamba günü saat 15.00'de yapılacaktır. 


4— Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak İstanbul Nişantaşı-Rüştü Uzel Kız Meslek Lisesi Müdürlüğünde görülebilir. 

5— Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 

A-47.342,13. liralık geçici teminatlarını, İstanbul Şişli I. Sayılı Okullar Saymanlığına yatırmaları. 


B- 1979 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 

C- Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesindeki belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve techizat beyannamesini eksiltmeye çıkarılmış olan iş tutarının yarısı kadar bir işin kabülünü yaptırmış olduğuna dair iş bitirme belgesini ibraz suretiyle Vilayet belge komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları.lazımdır. 


6— İstekliler teklif mektuplarını 12.12.1979 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7— Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 7.12.1979 günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada gecikmeler kabul edilmez. ; 

Keyfiyet ilan olunur. 

(Basın : 24123-1238) 


rekiç 
Gülay Göktürk 
.. . s 
Sanki işçilere inat 

Saygıdeğer sendika yöneticileri, örgütlenme dairesi görevlileri, uzman ve organizatörleri ve de işyeri temsilcileri! 

Kalemlerinizi sivriltip işe girişmeye hazırla- nın. 

Bordro imzalatırken çaktırmadan imza örneği almakta, üye fişlerine sonradan ustaca tarih atmakta, birkaç saatte birbirine benzemeyen yüzlerce farklı imza atmakta, bir bakışta imza taklit etmekte vakit geçirmeden uzmanlaşmaya bakın. Eğer zaten uzmansanız ve şu anda bulunduğunuz sendikada ücret bakımından tatmin olamıyorsanız, hemen piyasayı dolaşıp yeni iş aramaya başlayın. 

Zira artık her sendikanın sizlere ihtiyacı olacak. Sizin gibi uzman kalemler, sendikal gelişme ve örgütlenmede baş rolü oynayacak, Yeni Çalışma Bakanının bakanlık koltuğuna' oturur oturmaz verdiği ilk ©nir uyarınca hangi sendikanın yetkili olacağı artık sadece ve sadece sizin hünerinize bağlı olacak. 

Evet. Sahtekarlara müjdeler olsun. Yeni bir emre- ya da yeni bir bakan gelip de başka bir genelge çıkarana kadar yetkili sendikanın tespitiancak evraklar üzerinden yapılacak. 

a kkk 

Herhalde yeni hükümetin çalışma bakanı 22 
aydır yapılan irade beyanlarma çok içerlemişti. 
Öyle içerlemişti ki, daha ayağının tozunu silkmeden kalem kağıda sarılıp irade beyanmı yasakladı. Hem de bunu, işçi sınıfının referandum isteğinin her zamankinden daha güçlü olduğu, referandumun artık zorunlu bir ihtiyaç olarak dayattığı bir zamanda yaptı. Binlerce tekstil işçisi sendikalarını özgürce seçme isteği ile kıvranırken, MKE işçileri referandum yasasının çıkmaması yüzünden aylardır mahkeme kapılarında sürünür ve sözleşmeye oturamazken , 6000 
ERDEMİR işçisi referandumdan başka çözüm yolu yok diye haykırırken kalktı, mevcut uygulamayı daha da geri götürdü. Sanki işçilere inat, "Siz referandum mu istiyorsunuz? Ben irade beyanını da geri alıyorum" dedi. 

kkt 

İrade beyanı, yetki uyuşmazlıklarının hallinde başvurulacak en iyi yol muydu? İdeal bir çözüm müydü? 

Kimileri, bizim irade beyanı üzerinde bu kadar durmamıza şaşıyor ve "Canım, o kadar da matah bir şey değildi" diye dudak büküyorlar. 

Evet. Gerçekten de irade beyanı başvurulacak en iyi yol değildi. Birçok noktada eksiklikler, sakıncalar taşıyordu. Asıl çözüm elbette ki dün de referandumdu, bugün de referandumdur. 

Ancak, gözden kaçırılan şudur: Bugün irade beyanını yasaklayanlar, mevcut uygulamayı geri götürmeyi hedefliyorlar. Kazanılan bir mevziyi geri almayı deniyorlar. Bu mevziyi korumadan daha ileri mevzilere nasıl varacağız? İrade bevanını savunmazsak, referandum hakkını nasil alacağız? 

İrade beyanı bugün işçinin iradesinden bahseden herkesin savunması gereken bir uygulamadır. Referandum hağkını savunur görünerek irade beyanına sahip çıkmaktan yan çizmek, belki çok "devrimci" bir görünüm yaratabilir ama gerçekte sadece ve sadece referandum mücadelesini zayıflatır. 

Unutmayalım. 

Çalışma Bakanlığının irade beyanını yasaklayan kararına karşı çıkmak, Türkiye'de 1967' den beri sürüp giden sendika seçme özgürlüğü mücadelesinin bugünkü şartlarda aldığı biçim- den başka bir şey değildir. 


DISK Genel Yönetim Kurulu Üyesi 


Mehmet Kılınç: 


TKP'nin sendika içindeki 


faaliyetlerine karşı çıkan 


evrimci 


Toprak-İş'in 


iki yöneticisi ) 


istifa etti 


ANKARA (ÖZEL) 


Devrimci o Toprak-İş Sendikası Genel Sekreteri Vedat Keklik ve Genel 
Başkan Yardımcısı Adnan Aktuna, 10 Şubat 1979'daki Genel Kurulun dan bu yana süren TKP hakimiyetine karşı çıkarak istifa ettiler. 


İstifa gerekçelerinde TKP'nin sendikada yarattığı tahribatı anlatan iki sendikacı, Devrimci Toprak-İş'in DİSK'ten atılmasına: TKP'li kliğin sebep olduğunu söylediler. 


Sendika Başkanı Fuat- 


karıda) 


BİF Genel Başkanı Hüseyin Pala 


Türkiye Genel-Iş'in düzenlediği seminerde konuşan Hüseyin Pala (yanda küçük resim),*faşizm özlemleri hüsrana uğrayacaktır” lan 50 kursiyere sertifikaları bugün verilecek. (Yu- 


Gedik'e istifasını veren yöneticilerin gerekçelernde şu görüşlere yer verildi: 


“Başta Genel Başkan olarak kendinizin de zaman zaman ifade ettiğiniz gibi hasbelkader geldiğiniz bu yerinizden kopma endişeniz, Yürütme Kurulu üyelerinden 
Azmi Güler ve Ertan Yagız'ın tartışmasız sempatizan oldukları ilerleme siyasetinin telkinleri ve bu siyasetin öncülüğünü yapan bazı sendikaların yönetim ve iç işlerimize müdahaleci etkileri ile DİSK'in birleştirme kara- 


dedi. Seminere katı- 


istifa gerekçelerinde 


neler var? 


— İdeolojik hesaplar sonucu sendikal 


birlik sabote edildi. 


— Üyelere hizmet yerine UDC çağrısı 


— Yüzlerce üye bu nedenle istifa etti. 
— Yönetim sendikayı TKP yanlısı ola- 


| götürüldü. 
| 


- 


rak tanıttı. 


— Aylık yayın organı TKP sloganlarıy- 


la dolduruldu. 


— Yerel Kongreler gizli yapıldı. 

— Tabandan gelmeyen sendikacılara 10-15 bin lira aylık ödendi. 

— Şubat 1979'dan beri kasaya giren 
10 milyon liranın akibeti meçhul. 


rına özellikle karşı çıkılarak sendikamızın DİSK üyeliğinden düşürülmesi- ne zemin hazırlamıştır. 

Sendika Genel Kurulunun DİSK bünyesinde 
TİS ile birleşmesi kararımn da eleştirildiği açık- 


"TİSK'in istemleri gerçekleştiğinde faşisi idare kurulmuş olur” 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Türk-İş'e bağlı BİF Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Pala, Türkiye İşveren Sendikaları 


tirmeye çalışanlar hüsrana uğrayacaktır.” 
Konuşmasında, işverenlerin neredeyse seçimlerde işçilere oy kullan- 


isteyenler en sert tepkimi zi göreceklerdir." 
Seminerde "Toplusözleşme yetki safhasında irade beyanı ve referan- 


"DİSK'in kararı, parti 


kurma kararıdır” 


ANKARA (AA) 
DİSK Genel Yönetim 
Kurulu üyesi ve Petkim- 
İş Sendikası eski Genel Başkanı Mehmet Kılınç, "DİSK'in kararı parti kurma kararıdır" dedi. 
DİSK Genel Yönetim 
Kurulunun 8-9 Kasım tarihleri arasında yaptığı olağanüstü toplantıdan sonra kamuoyuna yapılan açıklamanın "DİSK" 
in parti kurması" mı yoksa "sol güçlerin birliğini sağlama yolunda çaba harcanması" mı anlamı taşıdığı şeklinde sürmekte olan tartışmaları cevaplayan Kılınç, "Alınan karar parti kurma kararıdır. Bunun tersini söylemenin anlamı yoktur" dedi. 
Mehmet Kılınç açıklamasında şöyle dedi: 
"DİSK Yönetim Kurulunda karar alındığında şu soruyu sordum: 
'Alınan karar Genel Başkanın bir parti programı hazırlanması kararı mıdır, yoksa sol güçlerin birliğini sağlama yolunda yapılacak mücadele programının hazırlanması kararı mıdır?'. Bana verdikleri yanıt, 'Bu partinin programının hazırlanması 


kararıdır! oldu. Şimdi sözlerini değiştiriyorlar. 

"Bu kararı alırken bir hata yaptıkları görüşüne vardılarsa Yönetim Kurulunu yeniden toplayıp kararı gözden geçirmelidirler. Bunun dışında bir tutum DİSK'i yıpratır." 

Kılınç açıklamasının sonunda, "DİSK daha önce demokratik platformda eylem birliği sağlama kararı almıştı. Bunu sağlayamayan örgüt, nasıl olur da tüm solu bir- 


leştirecek parti kurabilir" diye sordu. 
Öte yandan adının 


açıklanmasını istemeyen bir Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulun- da parti kurma kararı alındığını ve bu konudaki çalışmaların Genel Başkan tarafından sürdürülmekte olduğunu belirterek, "Bazı sol partilerin buna karşı çıkmaları dogaldır. Ama Genel Başkanımız onlarla da görüşme yapacaktır" dedi. 
Bu arada AA'nın bildirdiğine göre, DİSK'in parti kurması halinde, 
CHP içinden bazı parlamenterlerin bu partiye katılacağı yolundaki söylentiler doğru değil. 


Konfederasyonunu eleş- dırmayın (diyeceklerini dum uygulaması" konulu tirerek, ""TİSK'in istem- belirten Hüseyin Pala bir konuşma yapan Türkleri gerçekleştiği takdir- daha sonra şöyle dedi: İş 1. Bölge Temsilcisi de mükemmel bir 'faşist' “Demokrasilerde öz- İsmail Topkar da referan idare kurulmuş Olur" gürlük şarttır. Sendikalaş dumun önemine değine- dedi. ma, toplusözleşme, grev Tek, "Referandum bizim 

Federasyona bağlı ön koşuldur. Sorunlar başlan beri savunduğu-Türkiye Genel-İş Sendi- parlamentoda çözülür, MUZ bir konudur” dedi. 
kasının TÜMTİS Genel siyasi politikaya katıl- 50 civarında işçinin 


Merkez salonunda düzen lediği "Sosyo Ekonomik Sorunlar (oSemineri"'nde konuşan BİF Genel Başkanı Hüseyin Pala, TİSK' 
in tedbir tekliflerini çok sert bir şekilde eleştirerek, "Sermaye temsilci- 


cisi işveren sendikaları- nın istemleri birçok özgürlüklerin kısıtlanması- 


dır " dedi. TİSK'in tekliflerinde yer alan baskı tedbirlerini tek tek sayan Hüseyin Pala konuşmasında şunları söyledi: 

"Onlara göre tüm kusur, tüm kabahat, aç perişan çalışarak onların sermayesine milyarlar katan işçi sınıfında ve demokratik (özgürlüğün fazla olmasında imiş. 
İşveren sendikalarına göre işçi sınıfının sendikal hakları elinden alınır sa, Türk halkına verilmiş Anayasal özgürlükler orta dan kaldırılırsa. ve devlet ekonomik hayattan elini eteğini çeker tüm olanakları özel kesime terkeder ve sadece işçiden aldığı yüksek vergi ile de işverenlerin kolay i kurması için alt yapı hizmetlerini yaparsa, işte bunlar yapıldı mı anarşi biter, terörizm son bulur ve ideolojik amaçlı istemler de söner gidermiş. 


"İşveren sendikaları, TİSK'in istemleri gerçekleştiği takdirde mükemmel bir 'faşist' idare kurulmuş olur, Böyle bir yönetimin gerçekleşmesine Türk halkı, emekçi sınıf müsade etmeyecek, fırsat vermeyecek ve bu yönetimi gerçekleş- 


fabrika ` 


mak, kavuşmak, yönetime katılmak hakkımızdır, bu hakları feda edemeyiz. Bunları almak 


katıldığı seminerde bugün yapılacak bir törenle, kursiyerlere sertifikaları verilecek. 


Atdan işçilerin yerine MHP Fler doldurulmuştu 


Maysan işçileri Valilikten üvenliği istedi 


m Fabrika 100 gün önce “ekonomik kriz” ileri sürülerek kapatılmıştı 


BURSA (THA)- 


Bursa Organize Sanayi bölgesinde kurulu Maysan Amortisör Fabrikasında 100 gün önce "ekonomik kriz"' gerekçesi ile işten çıkarılan işçiler valiliğe başvurarak tekrar işe alınmalarmı ve can güvenliklerinin sağlanmasını istediler. 


Vali Vekili Mustafa 
Atak ile görüşen işçiler işverenin , kendilerini yasa dışı olarak işten çıkardığını ve yerlerine 
MHP ve ÜGD'li militan larını yerleştirdiğini söylediler. 

İşçiler, ayrca, yasalarda lokavt yapılan bir işyerine: 6 ay içinde yeni işçi alınamayacağı belirtildiği halde, Maysan işverenin bu yasaya uymadığına dikkati çekerek fabrikaya sokulan 


MHP militanlarının çıkartılmasını, kanunsuz lokavt uygulamasının kaldırılmasını ve işbaşı yapmalarının sağlanmasını İstediler. 


Maden-İş ve 
Tekstil Bursa 
» 
Şubeleri eylem 

e {ve birliği yapacak 

BURSA (THA) 

Maden-İş ve* Tekstil Sendikaları Bursa Şubeleri (o toplusözleşmelerde eylem birliği yapma kararı aldılar. 

Bursa'daki tekstil ve metal işkolunda 16 fabrikanın işyeri temsilcileri ortak bir toplantı yaparak, eylem birliği 


yapma kararı aldıklarını açıkladılar. 


lamada, Oo "Sendikamız ideolojik hesaplar sonucu DİSK üyeliğinden düşürül müştür. Sendikal birlik sabote edilmiştir" denildi. 

Ulusal Demokratik 
Cephe çağrıları yüzünden tabanın ekonomik, demokratik haklarının savunulmadığını kaydeden Keklik ve Aktuna, sendikanın ve tabanın TKP li olarak tanınmasından yana olmadıklarını açıkladılar. İki sendikacı ayrca, TKP'nin sendika içindeki faaliyetleriyle ilgili olarak da, üye aidat 


larıyla çıkarılan aylık yayın organının TKP sloganlarıyla (o doldurul- 


duğunu, yayın organıyla birlikte "TKP'nin 60. 
yılı" isimli bildirinin üyelere gönderildiğini belirttiler. 


Vedat Keklik ve Adnan Aktuna'nın istifa gerekçelerinden-birinide, yerel örgüt o Kötigreleri- nin gizli olarak yapılması teşkil ediyor. Açıklamada böylesi açık olamayan tutumlara "tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesi" nin çiğnendiği, Genel Başkan 
Fuat Gedik'in ise alkol alışkanlığı ve gelecek endişesiyle bunlara göz yumduğu bildirildi. 

İki ‘sendikacı TKP'li kliğin yıkıcılığını da teşhir ederek tabandan gelmeyen profesyonel kadrolann 10-15 bin lira maaşla sendikaya getiril diğini, sendika arabasının özel işlerde kullanıldığını ve şubattan bu yana sendıkanın geliri olan 10 
milyon liranın nereye gittiğinin bilinmediğini açık ladılar. 


Devrimci 
Toprak-İş, 
Bafa Gölü 

Kooperatifinden atılan işçilere sahip çıkmadı 


AYDIN (ÖZEL) 

Bafa Gölü -Balıkçılık Kooperatifinde çalışırken geçtiğimiz nisan ayında işten atılan 7 işçi üyesi oldukları Devrimci Toprak-İş oSendikasnın durumlarıyla ilgilenmeme sini ve kendilerini sürekli oyalamasını kınadılar. 

İşten atılan işçilerden Mehmet Çamtepe şunları söyledi: 

"Zaten eskiden beri bizlerle sendika değil,İGD' liler muhatap oluyordu... Biz işten atılınca, hakkımızı alacaklarını, tekrar işe dönmemiz için gerekeni yapacaklarını söylediler. Fakat nedense aradan geçen bu kadar zamana rağmen işimize dönemedik ve sendikaya ne zaman sorduksa, cevap vermekten kaçındılar, henüz uzlaştır. 
ma kurulundan cevap gelmedi dediler." 

Atılan işçilerden Mustafa Ateş, Mehmet Çamtepe ve Mehmet Akgün, 


sendikanın tutumu nedeniyle üyelikten istifa edeceklerini açıkladılar. 


Bu arada atılan 7 işçiden üçü,sonradan işe alınmalarına rağmen, aşçı Mustafa Atep yeniden işten atıldı. Şu anda eski işçilerden Ekrem ünlü ve Mehmet Akgün sendikalı fakat sigortasız olarak calışiyorlar. 


FİSKOBİRLİK’ te 


41 yılda 26 Gene! Müdür değişti 


HABER MERKEZİ 


Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulunun son toplantısında üst kademe yöneticileri arasında bazı önemli değişiklikler yapılırken, Birliğin 41 yılda 
26 genel müdür, 15 genel 
Tan kurulu değiştiriği belirlendi. 


Fiskobirlik'te Genel 
Müdür Muavini olarak görev yapan Vasfi Emecan, İlyas Cinel, Öznur Kitapçı ve Şenel Akgün görevlerinden alinarak, yerlerine Çetin Beyazıtoğlu, 
Gürbay Yüksei, Ülkü Ne fesoğlu getirildiler. 

Teftiş Kurulu Başkanı 
Erdem Şensoy da görevinden alınarak, yerine Bakir Şengül atandı. Ayrca Genel Sekreterlik görevi de Orhan Culfaz' 
a verildi. 

Fiskobirlik Genel Müdürü Mümtaz Pehlivanlı teşkilat içinde bir sirküler yayınlayarak, tüm 


Üretici balyalıyor ama tütününü satacağından emin değil 


Gördes tütün üreticileri endişeli 


GÖRDES (ÖZEL) 


12 aylık emeğinin karşıliğını almak için bekleyen tütün üreticileri, hükümet ile tüccar arasında doğan anlaşmazlık sonucu tüccarın piyasaya çıkmamasından endişe duyduklarını belirtiyorlar. 


Ankara ve İzmir'deki bazı meslek odalarında 


itibaren Bakanlıkta yerel yönetim konusunda da bazı gelişmelerin beklen- 


©AP hükümeti valileri değiştirmeye 


diği bildirildi. 
hazırlanıyor i ÇALIŞMA 
© MHP” lilerin Çalışma Bakanının yanından e ra ayrılmadığı ve üst kademelerde görev a me A istedikleri öğrenildi lışan bazı MHP'lilerin Bakan Cavit Erdemir' 


in yanından ayrılmadık- 


Bakanı Mustafa Gülcügil (sarı ve üst düzeyde gö- 


işlerin o Gürba; Yüksel 3 e ein E ve Çetin Beyazıtoğlu' güvenoylamasından sonra revler istedikleri Dpi nun kontrolünden geçtik- hemen yöneleceği vali yor.. Çalışma Genel a ten sonra yürürlüğe gire- tayinleri konusunda dürlüğünde görevli İŞ, 


met Comoğlu'nun MHP' 
li olduğu, ve Müsteşar Yardımcılığı istediği öğrenildi. Îsmet Comoğlu' 
nu Bakana Sağlık-İş Baş- 


hazırlık yapmak üzere 
29 ile: mülkiye müfettişi 
gönderdi. Gülcügil müfettişlerin getireceği rapora 


ceğini söyledi. 
VALİ 


DEĞİŞİKLİKLERİ 
İÇİN HAZIRLIKLAR 


ye dayanarak yeni „vali SaR 

Ve yanim C näki AER önümüzdeki Ea Musin maT WENES AEUR S tesiden itib: er- SAIOEN 

Diri İçişleri Bakaniigi EEr IE i ği g bu Bann Çalışma Ra 

a A EEEE Müfettiş: gönderilen nel Müdürünün male 

a azı eğişil ke 20 ilin valilerinin genel- mında oturd uen s 

vekaleten yapılırken, Jikle sosyal ` demokrat di. Ayrıca Çalışma Ba- 


kanlığı Araştırma Kurulunda çalşan Sabahattin Karadeniz'in de MHP eğilimli olduğu ve Baka- 


güvenoyundan sonra ger- eğilimlere sahip olduğu, çekleştirilecek esas bü- i ikisinin ba ağilim? 
yük değişiklik için hazır- de olmadığı belirtildi. 
lıklar da hızlandı. Içişleri Öte yandan bugünden 


nın yanından âyrılmayarak Müsteşar Yardımcılığı istediği bildirildi. 


MHP'li olarak bilinen ve halen Yurt Dışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğünde Müdür olan İlhan Gülsüm'ün ise Genel 
Müdürlük istediği söyleniyor, 

Öte yandan Maliye Bakanlığında fazla değişiklik olmadığı ve esas olarak hükümetin givenoyu almasından sonra değişikliklerin olacağı söyleniyor. 

MAHALLİ İDARELER 
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNE 
FETHİ AYTAÇ 
ATANDI 

İçişleri Bakanlığı Mahalli ies Genel Müdürlüğüne Mülkiye Mü- 


fettişlerinden Mahalli İdareler Eski Genel 
Müdürü Fethi Aytaç 
Bu konuda Yakaköy, tüccarla anlaşmasını" is- | atandı. 
Kırcalılar, Kürekçi, Kara- tediler. Bilindiği gibi, Yerel 


Yönetim Bakanlığı yeni 


keçili, Balıklık, Karayağ- e EDİ ükümet tarafından - 


Tüccar piyasaya cı ve diğer köy muhtarla- 


çıkmazsa Tekelin bu ka- 


rı Başbakan ve Gümrük dar tütünü kaldırmasına | dırılmış ve bakanlığın ve Tekel Bakanlığına imkan bulunmadığını be- | bazı bölümleri İçişleri çektikleri (| telgraflarda lirten üreticiler Başbakan | Bakanlığı bünyesindeki “tüccarın biran önce tes- ve Gümrük ve Tekel | Mahalli İdareler Genel 


Müdürlüğüne bağlanmış- tL. 


pite çıkmasını ve gerekli 


F Bakanının konuyla ilgiişlemlerin yapılması için 


lenmelerini istediler. 


Ankara ve İzmir'de meslek odaları seçimleri — — 


önümüzdeki günlerde yapılıyor 


HABER MERKEZİ cından doğduğu belirtiliyor. 


İZMİR'DEKİ SEÇİMLER 


önümüzdeki günlerde seçimler yapılacak. 

Ankara Ticaret Odası Başkanlık seçimi 23 
Kasım günü yapılıyor. Oda Başkanlığı seçiminin yanısıra Ticaret Odası Meclis Üyeleri de belirlenecek. 

Ankara Ticaret Odası Başkanlığı için bu yıl 
3 ismin çekişeceği belirtiliyor. Buna göre halen 
Ticaret Odası Başkanlığını yapan Cahit Aydoğmuş'un yanısıra Genel Sekreter Necdet Esen ile Meslek Komiteleri Meclis Üyesi Ömer Galip Gençoğlu'nun da adaylığını koyacağı öğrenildi. THA tarafından edinilen bilgilere göre, Galip Gençoğlu'nun adaylığının "taze kan" ihtiya- 


alınacaktır. 


Öte yandan Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulları- nın, önümüzdeki hafta yapılacak seçimlerle yeniden belirleneceği öğrenildi. 

Yönetim Kurulu üye seçimlerinin ilki Ticaret Borsasında yapılacak. Ticaret Borsasının 
26 Kasım Pazartesi günü toplanacak meclisinde, 
Yönetim Kurulu üyelerinin saptanacağı açıklandı. 

Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyelerinin secimi 28 Kasımda, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu seçimleri de 29 Kasımda yapı- 


lacak arana 


TEKLİF ALMA İLANI 
PTT HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNDEN—BOSTANCI Aşağıda isim ve özellikleri yazılı 34 kalem tıbbi cihaz ve malzeme kapalı teklif almak suretiyle satın- 


Teklifler aletlerin tümü veya bir kısmı için verilebilir. Teklif verecek olanların yed'i vahit iseler 


tekliflerine bu belgeyi dc eklemeleri ayrıca firmalar verecekleri tekliflerde cihazın ne gibi parçalardan teşekkül ettiğini teferruatlı olarak gösterecekler ve verecekleri teklif miktarına göre hesap edecekleri %3 nisbetindeki geçici teminatı veznemize yatıracaklardır. 

Tekliflerin gazete ilanından sonra 15 gün içinde Başhekimliğimize tevdiini rica ederiz. Telefon: 552474 

Teklif verilecek olan malzemenin, 


SERVİSİ CİNSİ 


m- 


Hariciye Diseksiyon makası Aesculap BC 587 
S Fs A BC 588 


BC 589 
BJ 23 


" “ 


Pensi 
z Petregü Aesculap BM 245 
i $ " BM255 
> e "  BM235 
BM 270 
BD 670 


n “ " 


2 

6 

6 

4 

2 

3 

2 

6 

Penset dişli " 4 

z " , BD539 4 

ği s$ "  BD533 9 

“dişsiz " BD 239 2 

M MEM SAV BD 49 2 

` a BD 236 2 
BD 45 10 x 

Pens Periton" BJ 309 8 

Bağırsak pensi Aesculap EA 145 2 

be 5 " EA 146 4 

A Polp Pensi " E0332 4 

F Pansuman pensi BF 122 6 

$ Bistüri sapı No:4L " BB 85 2 

i s 6 " BB88 3 

x BF 433 3 

BH 963 1 

BD 512 2 

P 

1 

1 

1 

1 

1 


Çamaşır pensi 
Pens hemostatik 
Penset dişli 
Varis Stripper " FB30 

Tubbs dilatatör FB 682 
Elektro-Chimrgie motoru Aesculap GA 54 C 
J: GA 46 


oo 


Flexbl motor sipirali Dermatom Molowitz 5 GB25C 

bıçağı à GB 26 (20 ad.) 
Hellige Deiscope Portabl-Senkronize Defibrilatör ve Skop Kombine 
cihazı 1 
Rektoskop (soğuk ışıkla çalışır tipte) 1 
Dragermarka Tıherius-19 model narkoz cihazı Cihazın Haloten, Eter Vaporizatörü, Anastezi saati (komple 32 kalem aksesuarlı) olacaktır Cihazlar ihaleyi müteakip 15 gün içinde Hastanemize teslim edilecektir 

(Basın: 23881-1237) 


Dört ilde yedi kişi öldürüldü 


Gaziantep'te işçi otobüsünde çatışma: İkisi polis üç kişi öldü 


HABER MERKEZİ 
Gaziantep'te dün saat 
16.00 sıralarında işçi servis otobüsünde bildiri dağıtan bir kişi polislere ateş açtı, ikisi polis memuru biri işçi olmak üzere üç kişi vurularak öldü. 
Edinilen bilgiye göre, Akkoca İplik Fabrikasına işçileri götürmekte olan servis otobüsünde "sol içerikli bildiri dağıtıldığı" yolunda Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine servis otobüsünün önü polisler tarafından Nizip Caddesinde kesildi ve arama yapılmak istendi. Polislerin otobüse bindikleri sırada arka taraflarda oturmakta olan ve kimliği henüz açıklanmayan bir kişi polislere ateş açtı. Açılan tabanca ateşi sonucu Tuncay Polat ve Mehmet 
Bilir adlı polis memurları ile Mehmet Kök adlı işçi çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandılar. 
Polis memuru Tuncay 
Polat olaydan kısa bir süre sonra öldü. Helikopterle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilmekte olan polis memuru Mehmet 
Bilir ile işçi Mehmet 
Kök de yolda öldüler. 
Otobüste bildiri dağıtan kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bu arada otobüsteki üç kişinin üzerinde de birer tabanca ile bir bomba bulundu. 
Yakalanarak gözaltına alınanların "Emeğin Birliği" grubundan oldukları belirtiliyor. 


Bakırköy'de bir gencin cesedi bulundu 


Bakırköy'ün Bahçelievler semti Siyavuşpaşa Caddesi Esenler sökaktataki 6 numaralı apartma- nin önünde tabahca ile vurularak öldürüldüğü belirlenen 19 yaşındaki bir gencin cesedi bulundu. İlgililer, cesedin Ali Aygül adlı bir gence ait olduğunu ve öldürüldükten sonra sözkonusu apaftmanın önüne bırakılan Aygül'ün üzerinde, bir tabanca ve 18 adet merminin bulunduğunu belirttiler. 

İstanbul'un Mecidiyeköy Semtinde dün içinde üç kişi bulunan bir oto silahlı beş kişi tarafından yaylım ateşine tutuldu. 
Fahrettin Beypınar'a ait olan aracın hasar gördüğü olayda, ölen ya da yaralanan olmadı, olay yerind 9 mm çapında 7 adet bös kovan bulundu. 

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki bir börekçi dükkanına dün saat 03.00 sıralarında kimliği saptanamayan kişilerce tabancayla ateş acıldı. 

Sümer mahallesi ? 
sokak 33 numaralı 
Durmuş Bahşi'ye ait börekçi dükkanına açılan ateş sonucu ölen yada yaralanan olmadı. Olay yerinde yapılan aramada 
7,65 mm çapında 7 adet hoş kovan bulundu. 


Diyarbakır'da 


Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Apocularla, bir başka grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi öldü bir kişi de yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre dün saat 13,00 sıralarında Dörtyol'da karşılaşan iki grup, silahlı çatışmaya girdi. Çatışmada Apocu olduğu sövlenen Rıza 


žr izmir'de e. 
direnişe katılan 
24 polis 
v açığa alındı 
İZMİR(AA) 
İzmir Emniyet Müdürlüğü Toplum Zabıta Müdürlüğünde görevli 15 polis memuru, geçtiğimiz perşembe günü 2,5 saatlik "göreve çıkmama" 


eylemi yaptıkları gerekçesiyle açığa alındı. 


Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz perşembe günü açığa alınan dokuz arkadaşlarının göreve iade edilmesi nedeniyle göreve çıkmayan toplum polislerine önderlik ettikleri gerekçesiyle 15 polis memuru hakkında soruşturma açılmıştı. Haklarında soruşturma açılan 15 memura soruşturma sonuçlanana dek işten el çektirildi. Daha önceki dokuz polisle birlikte, açığa alınan polislerin sayısı 24'e yükseldi. 


© Diyarbakır” da Apocuların bir başka grupla çatışması sonucu bir ölü 


bir yaralı var 


© istanbul Bakırköy” de bir gencin 


cesedi bulundu 


© Adıyaman” da kahve tarandı, bir ölü 


bir yaralı 


@ Artin'de üç kardeşe ateş açıldı, biriöldü biri yaralandı 

© Tarsus’ ta önceki gün taranan kahvede yaralananlardan biri de dün öldü 


Dursun öldü yine Apocu olduğu söylenen Mustafa Gülsün'de yaralandı. Bu arada olayla ilgisi olmayan Ali Baykal da açılan ateş sonucu yaralandı. 


Adıyaman'da 


Adıyaman'da önceki gece bir kahvenin kimliği belirlenemeyen kişilerce taranması sonucu bir kişi 


Ölü ve yaralının kimlikleri belirlenemedi. 


Artvin'de 

Artvin'de dün saat 
14.00 sıralarında Halkevi Caddesi Adliye Sokaktaki evlerine gitmekte olan üç kardeş, aynı sokakta silahh saldrıya uğradılar. Olayda Enver Kocaman öldü, Mustafa 


öldü bir kişi de varalandı. 


Tahliye edilen sanık tekrar gözaltına alınınca Buca Cezaevinde bir grup sanık açlık arevine başladı 


İZMİR (ÖZEL) 


İzmir'de THKP-C Eylem Birliği davasından tutuklu bulunan sanık Barış Oymak dünkü duruşmasında tahliye edildikten sonra cezaevi kapısında 1. şubeye bağlı ekiplerce yeniden gözaltına alınınca Buca cezaevin- deki bir grup siyasi tutuklu açlık grevine başladı. Açlık grevine katılan sanıklar adına yapılan açıklamada , tahliye edilen bir sanığın tekrar gözaltına alınması kınanarak sanıkların can güvenliğinin sağlanması istendi. Açıklamada ayrıca gözaltına alınan kişinin işkence yapılmak amacıyla götürüldüğü belirtilerek,gerek cezaevi içinde gerek poliste yapılan baskıları protesto etmek ve Niğde Cezaevindeki tutuklu ve mahkumları desteklemek amacıyla dün sabah açlık grevinin başlatıldığı bildiriliyor. 


TOMADDER ANKARA ŞUBESİ: "Gözaltına alınan 
6 meslektaşımız bırakılmalı” 


ANTARA (ÖZEL) 

Tüm Adliyeciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (TÜMADDER) Anka.a Şubesi, suçları sadece üşüdüklerini bildirmek olan 6 meslektaşlarının serbest bırakılmasını ve halen yanmayan kaloriferlerin de zaman geçirilmeksizin yakılmasını istedi. 

Geçen kış ısınma sorununun bulunduğunu, bu yıl da çeşitli başvurulara rağmen hiç bir girişimde bulunulmadığını belirten TÜMADDER Ankara Şubesi, şunları belirtti: 

“Isınma sorununun çözümlenmesi yolunda adliye çalışanlarının 9 Aralık 1979 tarihinde mesai başlama saatinde yaptıkları toplantı ilgililerce amacı bilindiği halde, derneğimizle hiç bir ilgisi olmayan bir bildiri bahane edilerek idare-i maslahatçı bir anlayış sonunda 6 
meslektaşımız gözaltına alınmıştır. Aileleri de mağdur durumda bırakılmıştır. 

"Suçları sadece üşüdüklerini bildirmek olan bu arkadaşlarımızın gözaltına alınmış olması bizi üzdüğü kadar idarenin adliye emekçilerine verdiği önemi de somut bir şekilde gözler önüne sermiştir." 

Gözaltına alınan meslektaşlarının derhal serbest bırakılmasını da isteyen TÜMADDER açıklamasını şöyle bitirdi: 

"Kaloriferleri yakmak için 750'yi aşkın adliyecinin sağlığını hiçe sayarak gerekli önlemleri almayan ilgililer hakkında soruşturma açılmasını ve halen de yanmamakta olan kaloriferlerin zaman kaybetmeksizin yakılmasını istiyoyl 


Halkımızın yiğit evladı ve devrimci önder, 


Mücadelemizde yaşamaya devam ediyor. 

Geçen yılın 22 Kasımında karanlık güçlerin ve toprak ağalarının hain kurşunlarına hedef olan yiğit önderimiz, sevgili yoldaşımız FERİT UZUN'u anıyoruz. 
Ölüm, O'nunla bağlarımızı daha da güçlendirmiştir. 
Ferit yoldaşın mücadele dolu hayatı, ülkemiz proletaryası ve halkı için büyük bir hizmet, milli kurtuluşun ve devrimin temel taşlarına yapılmış bir katkıdır. O'nun devrimci kişiliği, ülkemizde Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi yönündeki ilk atılımla-Va ifadesidir. 

Ferit yoldaş, devrimcilerin Üç Dünya Teorisini ülkemiz gerçekleriyle birleştirme mücadelesinde, halkımızın Rusya'ya, Amerika'ya ve sömürgeciliğe karşı mücadelesinde yaşamaya devam ediyor. Bütün devrimcileri ve yurtseverleri O'nun devrimci kişiliğini anma- ya ve mücadele, azim ve birlik ruhuyla O'nun davasını 


ilerletmeye çağırıyoruz. 
DENGE KAWA 


Kocaman ise ağır şekilde amm a, 


| 


yaralandı. Resul Kocaman ise olaydan yara almadan kurtuldu. 

Artvin Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alman bilgiye göre olayla ilgili bazı ipuçları ele geçirildi ve bölgede güyük bir operasyona girişildi. 


Uşak'ta 


Uşak PTT Bölge Müdürlüğünde görevli Şakir Balta adlı sağ görüşlü olduğu söylenen dağıtıcı önceki gece görevinden evine dönerken kimlikleri belirlenemeyen üç kişi- a açtığı ateş sonucu öl- u. 


Tarsus'ta 


Bu arada Tarsus'ta önceki gece silahlı 3 kişi tarafından taranan kahvehanede vurulanlardan Ílhami Gökkoca dün tedavi altında bulunduğu Adana 
Tıp Fakültesi hastanesin- de öldü. 


Van'da 

Sol görüşlü üç kişiyi yaralamaktan, hakkında gıyabi tutuklama kararı verilen Van Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) ikinci başkanı Yıldırım Beyazıt Omurtak tutuklandı. 

Yakalanan (o Yıldırım Omurtak'ın hakkındaki gıyabi tutuklama kararı, vicahiye çevrilerek cezaevine gönderildi. Aynı olaya karıştıkları belirlenen komando Ali Erhan ile Recai Kırmızıtaş'ın aranmalarına başlandı. 


Muğla'da 


İGD'liler Muğla'da devrimcilere saldırdı. 
İGD'nin gençlik içinde yaptığı yıkıcılık ve saldırganlığı teşhir eden bildiriyi dağıtan Muğla 
DGB üyelerine Muğla Ticaret Lisesi önünde pusu kuran İGD'lliler taş ve sopalarla saldırıya geç tier. Saldırı sonucu Zey- 
3el Tanışır, Esalet Alkara adh iki devrimci yasalandılar. Devrimciletin saldırıya karşı koyması üzerine saldırganlar kaçmak zorunda kaldılar. 
Saldırının başını Mehmet 
Dal adlı İGD'linin çektiği belirtildi. 


Eskişehir'de iki öğrenci yaralandı 


Eskişehir'in Akçağlan mahallesinde önceki akşam geç saatlerde evlerine gitmekte olan Atatürk Lisesi öğrencilerinden Ahmet Özçetin ile Sami Aktaş kimlikleri belirlenemeye kişilerin açtığı ateş sonucu yaralandılar. 

Öğrencileri yaralayanların sağ eğilimli olduğu belirlendi. 

Öte yandan Eskişehir 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri,adam öldürmeye teşebbüs suçlarından haklarında gıyabi tutuklama kararı bulunan Şerafettin Güner, Cemal Yıldız ve Süleyman Çetinkaya'nın yakalandıklarını belirttiler. 


Samsun'da olaylar 

Samsun'da bir bekçi kulübesi ve iki ev, gece, kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. 


İlk saldırı, Çarşı karakolunun Cedit noktasın- daki bekçi kulubesine yapıldı. Nokta bekçisi, kimliği belirlenemeyen kişilerin açtığı ateşten kendini yere atarak kurtardı. 


Gecenin son . silahlı saldırısı ise oElmashan Hazer'e ait eve yapıldı 
Her üç saldırıda da ölen 
«ya da yaralanan olmadı. 


İkinci saldırı saat 02. 
00 sıralarında Erzurum 
Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi Hüseyin Sağlam'ın evine yapıldı. Olay ye- 


boğaz trafiğinin yeniden düzenlenmesini istedi 


e Kontenjan Senatörü Hilmi Fırat, 


Türk Deniz Ulaş-İş: 


"Bugünün koşullarına uymayan Montrö 
Anlaşması feshedilmelidir” 


İSTANBUL(ÖZEL) 
Türkiye Deniz Taşı. 
macılığı İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk Deniz Ulaş-İş) bir açıklama yaparak, Boğazlardaki de- 


TÜRKİYE İNSANININ TEK İSTEĞİ ÖZGÜRCE YAŞAMAK 


NEREYE GİDİYORLA R— Yaşamak için evini terkeden bir yurttaşımız. 


Eşyasını denklemiş arkasına bakmadan gidecek, 


Ama nereye? İstanbul’ 


da İzmir'de anarşi yok mu sanki? Kaçmak gerçeklen bir çözüm olacak Anarşi yüzünden 250 aile Hlazı6'ı terketti g He 


mi? 


“© 26 âvukat işini, 75 esnaf dükkanını, 100'ün 


üzerinde öğretmen öğrencilerini, memur 


görevini bırakıp göç etti 


ŞAHİN TOGAY nınmış avukatları, üç gö-Bir yıl içinde Elazığ' bek ötesi kentin yerlisi 


dan 250 aile göç etti. olan esnaf, öğretmen,me- 


Salgın bir hastalık mı mur, 250'yi aşkın aile ne- 


vardı kentte? Kentin ta- den evini, işini bırakıp, 


6 Mayıs 1978 günü MHP'liler tarafından 
kundaklanan dükkanlar... Elazığlı halk bu olayın etkisinde. . Çünkü, katiller ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. 


rinde 
12 adet boş kovan ve 
mermi çekirdeği bulundu. 


yapılan aramada 


ANMA 


Ölümünün birinci yılında Marksizm-Leninizm 
Mao Zedung Düşüncesinin kararlı savunusucu proleter devrimci önder 


Ferit Uzun'u 


saygı ile anıyoruz. U Kusya'ya Amerika'ya, sömürgeciliğe ve milli hainlere karşı mücadelede şehit düştü, O halkımızın mücadelesinde yaşı- 


yor. 


Mersin’ deki Arkadaşları 


eşyalarını denklediği gibi arkasına bakmadan kentten ayrılıvermişti? 

Bu hayat pahalılığın- da,bu işsizlikte, bir mahalleden diğerine taşın- 
-mak, işinden ayrılmak için uzunboylu dü lürken, bir kentten diğerine niçin taşınıyorlardı bu insanlar? Neden, kim- den kaçıyorlardı? 

1978 yılı Elazığ için 
anarşi yılı olmuştu. 68 
yurttaş katledilmiş, yüzlerce ev ve işyeri bombalanmış, yakılmıştı. Ecevit hükümetinin işbaşına gelmesiyle birlikte komandolar bir anda harakete geçmişlerdi. "Sol" adma çıkan anarşi mihrakları ise "MHP'ye ve faşizme karşı mücadele" adı altında Türkiye insanına kurşun sıkıyorlardı. 
Bölgeler birbiri ardına “kurtarılıyor” gerçek mahalieliler ise bu kurtarılmış bölgelerden kendilerini kurtarmaya Çalışıyorlardı. 

Dükkanlar hava kararmaya başladı mı, hemen kapanıveriyordu. Çünkü katiller ellerine kollarını sallaya sallaya geziyorlardı. Pahalılık bile düşündürtmüyordu insanları. Yaşayabilmek için, özgürce yaşayabilmek için çareyi kentten ayrılışta buluyorlardı bazıları. Elazığ'dan bir yıl içinde 250 ailenin göç etmesinin nedeni buydu. 

Bir yıllık süre içerisin- de 26 avukat terketti Elazığ'ı. 75 esnaf kentini dükkanını terketti. 100‘ 
ün üzerinde öğretmen, memur bıraktı görevini. 

Ama anarşi bırakmadı görevini. Anarşi terketmedi Elazığ'ı 


Mahkemeye hakaret eden komandoya bir ay 


hücre cezası verildi 


ANKARA 
1 Numaralı Askeri 
Mahkemede, dün yapı- 


lan duruşmada yasa dışı silahlı çete kurmak, patlayıcı madde atmak, suça azmettirmek ve ruhsatsız silah taşımak suçlarından yargılanan komandolar- dan.Arif Bilgin, Musa Tükel, Mustafa Kabakçı, 
Vahti Erciyas ve Ahmet Ümütlü yargılandılar. 
Sanıklar duruşma sonunda, mahkeme heyeti- ne suçsuz olduklarını bildirdiler ve tahlive edilme- 


lerini istediler, Ancak mahkeme heyetinin tahliye istemini reddetmesi üzerine, sanıklardan Musa Tükel heyete dönerek çeşitli sloganlar ile hakaret niteliği taşıyan sözler söyledi, 


Mahkeme heyeti söylenen sözler üzerine sanığın bir ay süreyle hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi, sanığın tutuklu bulunması nedeniyle bu ceza 1 ay hücre cezasına çarptırıldı. 


niz trafiğinin Montreux Anlaşmasının imzalandığı dönemle kıyaslanamayacak boyutlara vardığını 


belirtti ve Anlaşmanın feshedilerek, o ülkemizin koşullarının gözönünde 


tutulacağı yeni bir anlaşma yapılmasını istedi. 

Türk Deniz Ulaş-İş'in açıklamasında, Boğazlarda son yıllarda yoğunlaşan deniz kazalarına dikkat çekilerek, alınması gereken önlemler siralanıyor. 

"Çanakkale ve İstanbul geçişlerindeki deniz trafiği ve yoğunlukla limanlarımızın sınırları, Boğazlar rejimini saptayan Montreux Anlaşmasının imzalandığı 20 
Temmuz 1936 dönemiyle kıyaslanmayacak boyutlara ulaşmıştır" denilen açıklamada, Anlaş- 


imanın feshedilmesi ve ye- 


ni koşullara uygun bir anlaşma yapılması için hükümetin girişimlerde bulunması istendi. 
Transit geçenler de dahil olmak üzere, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı hattından geçen bütün gemilerin, kılavuz alma zorunluluğunun ķonması 


istenen açıklamada, bü yük tonajı gemilerin ro morkaj ve gündüz seyri zorunluluğunun sağlan ması gerektiği belirtildi. 

Açıklamada, dolmuş motorları ve yüzen lokantaların derhal kaldırı!lması islenerek, "Boğaz 


trafiği içinde avlanmalar yasaklanmalı, demirleme ve bekleme alanları, Karadeniz girişiyle Haydarpaşa mendireği dışına alınmalıdır" denildi. 
KONTENJAN 
SENATÖRÜ FIRAT: 
“BOĞAZ TRAFİĞİ 
YENİDEN 
DÜZENLENMELİ 
Cumhuriyet Senatosu- nun önceki günkü birleşiminde, gündem dışı bir konuşma yapan Kontenjan Senatörü Hilmi Fırat, İstanbul Boğazındaki kazayı, ucuz atlatılmış bir deniz kazası olarak nitelendirerek, "Boğazlarda deniz trafiğinin günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerekir. 
Yoğunlaşan trafiğin denetim altına alınması kaçınılmazdır" dedi. 


BARIYER VE KİMYEVİ 
MADDE GETİRİLDİ. 

Öte yandan Haydarpaşa mendireği açıkların- da yanmakta olan Romen tankerinden denize petrol yayılmasını ve limanda meydana gelebilecek yeni tehlikeleri önlemek amacıyla dün akşam uçakla İngiltere'den bin metre uzunlukta 3 bin 
380 kilo ağırlığında bariyer ile 50 bidon içinde 
17 bin 600 litre çökerti- 


ci kimyevi köpük getiril- | 


di. 


Rolandis, BM'nin son kararını öncekilerden iyi bulduğunu söyledi 


BM Genel bir görüşme yapan Rolandis, Wahdheim'la Kıbrs konusunda uygulanacak yönteri konusunda açıkladı. 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis oylamanın sonuçlanmasından sonra yaptığı açıklamada, bu kararın şimdiye kadar 
BM'de alınan kararların en iyisi olarak niteledi. 
Rolandis, kararın daha önceki benzer kararlar- dan çok ileri bir karar olduğunu belirtti ve "'Kıbrıs hükümetinin Adanın tümü ve doğal ve diğer kaynakları üzerinde egemenlik ve denetim hakkı bulunduğunu” kabul etmesi gibi yeni unsurlar taşıdığını kaydetti. 


Oylamadan sonra 


(açıkça 


Başkanı 


A ydınlıkfI 


DOĞAN 
YURDAKUL 


Cavıimal!... 


Ülkucü İşçiler Derneği Genel Sekreteri Mustafa Sami Barsan 10 yıla hüküm giydiğini üuyunca, Ankara Sıkıyönetim Hakimi Hamdi Sesinç'e mahkeme salonunda şöyle bağırmış: 

Hamdi Bey, Hamdi Bey, siz bu işi cwıttınız." 

Bu “cıvıtma"' sözü nereden geliyor? 

Hiç Şüphesiz, sıkıyönetimin ilanından beri MHP'lilerin dilinden düşürmediği "sulandırma" sözcüğünden. 

Bir de MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Somuncuoğlu'nun son olarak “Sıkıyönetim duracak, ama kadrolarını değiştireceğiz" buyurmasından. 

“Sıkıyönetim kadrolarını değiştirmek" ne demektir? 

Bu sözü söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı olduğuna göre "kadroların değişmesi" sıkıyönetim komutanlıklarma, adli müşavirliklerine. hakimlerine ve savcılıklarına MHP'nin istediği kişilerin getirilmesi demektir. 

Belki de MHP'liler şöyle bir hayal kuruyorlar: 

Bunlar öyle, mahkemeler. olacak ki, MHP' lilerden başka herkesi "Ya tam susturacak”, ya da "Kan kusturacak!”, verdikleri kararlar bu doğrultuda olacak. 

Bu sebeple, mesela Ankara Sıkıyönetin? Komutanlığının Başdanışmanlığını katilleri azmettirme suçundan hakkında soruşturma açılan Sadi Somuncuoğlu yapacak. İstanbul Sıkıyöne* - Komutanlığının Başdesiş- 


:manlığına yine adam öldürmeye azmettirme 


suçundan, hakkında soruşturma açılan İhsan Kabadayı getirilecek. Adana Sıkıyönetim Komutanlığının Başdanışmanlığına ise yine cinayete azmettirme suçundan hakkında soruşturma bulunan Nevzat Kösoğlu getirilecek. Eşgüdüm Komutanlığının Danışmanlığına da Türkeş geldi mi, oldu bitti maşallah! 

Abdi İpekçi davasına bakan mahkemenin başına, katili beraat ettirecek bir hakim getirilecek. Askeri Yargıtaya, idama mahkum olan Dogan Öz'ün katili hakkındaki kararı beraat iste-Ziyle bozacak hakimler getirilecek. Maraş davasına bakan mahkemenin başına da, bütün sanıkları beraat ettirecek ve MHP'yi aklayacak bir hakim bulunacak! 

Peki ama, MHP'nin bu hayallerinin gerçekleşme ihtimali nedir? 

Bırakalım sıkıyönetim komutanlarının değiştirilmesini, sıkıyönetim mahkemesi hakimleri, savcılari ve savcı yardımcıları bile belli kanun hükümlerine göre atanır. 

Askeri hakim, savcı ve savcı yardımcıları, belli bir kurul tarafından atanır. Bu kurul, Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri , Milli Savunma Bakanlığı Adalet İşleri Başkanı ve Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanından oluşur. Bu kurulun yaptığı atama Milli Savunma Bakanı ve Başbakanın ortak kararnamesi ile Cumhurbaşkanının “onayına sunulur.; Onaylandıktan sonra Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. 

Yani, MHP'nin hayalinin gerçekleşebilmesi için, Atama Kurulu, Milli Savunma Bakanı, Başbakan ve hatta Cumhurbaşkanı bu hayalin gerçekleşmesini istiyor olmalıdır. 

Bir de son zamanlarda MHP'nin sıkıyönetim mahkemelerinden istemediklerini lağvettirebileceği öne sürülüyor. 12 Mart döneminde hoşa gitmeyen Remzi Şirin mahkemesinin lağvedilmesi gibi. 

Bir kere bunun gerçekleşmesi de belli kurallara bağlıdır. İkincisi, acaba:bugün MHP'nin hoşuna giden bir mahkeme var mıdır? Diyelim ki çok büyük bir başarı göstererek Hamdi Sevinç' in başkanı olduğu Ankara 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesini lağvettirdi. Ya MHP'lilerin yargılandığı öteki mahkemeler, İstanbul, Adana, Elazığ vb. mahkemeleri ne olacak? 

Yine diyelim ki bütün hepsini yapmayı aklına koydu. O zaman "şartsız destekliyorum" dediği Demirel hükümetine şart mı koşacak? 
Sıkıyönetim kadrolarını değiştirmezsen seni desteklemem mi diyecek? 

Somuncuoğlu'nun "Sıkıyönetim kadrolarını değiştireceğiz” demesi belli hedeflere yöneliktir. Birisi, sıkıyönetim mahkemelerinin MHP aleyhinde vereceği kararlar etkilemeye çalışmak. Öteki de, yargılanmakta olan ülküdaşlarına cesaret serumu vermek. 

İşte MHP'li sanıkların mahkemelerde "'cıvıtması” da bu yalancı serumun etkisinden doğu- 


yor. 


TELEFON İNTİFA 
HAKKI SATIŞ İLANI 
KADIKÖY 1İCRA 
MEMURLUĞUNDAN 

975/10786 
Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen 40.000. er lira muhammen kıymetinde 363260 ve 373387 nolu telefon intifa hakları Kadıköy 
1. İcra M.luğunda açık artıma Sureti İle satılacaktır. 


Sekreteriyle 


ilerde görüştüklerini 


Kıbrıs Türk yönetimi 
Rauf Denktaş, 


ise, oylamanın sonuçlanmasından hemen sonra yaptığı açıklamada, BM 
Genel Kurulunun benimsediği kararı eleştirdi ve sonucu toplumlararası görüşmeleri (o baltalayıcı mahiyette olduğunu öne sürdü. Denktaş, "Biz hükümet olarak önümüzde- 


Birinci satışm 27.12. 
1979 günü saat 14.00- 
14.15 arası yapılacağı, bugünde talip çıkmaz yahut teklif edilen fiyat muhammen kıymetin 
% 75'ini bulmazsa 28.12. 
1979 günü aynı yer ve saatte yapılacak ikinci satışta en çok fiyat verene ihale edileceği, tellaliye ve ihale pullarının alıcıya ait olacağı ilan olunur, 


ki günlerde değerlendirmemizi yapacağız ve € k gereken kararı alacağız" (Basın: 8376-1240) dedi. 


ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ İST. 6. İCRA MEMURLUĞUNDAN ALACAKLI :END. MAM. PAZ. A.Ş. 


DOSYA NO: BORCLUNUN ADI SOYADI: 


979/2372 I 


BORÇ MİKTARI 


Kadir Boran Borteks San tahtacılar 


Sok. No:3 Karagümrük 


2- Ahmet Yazıcıoğlu (Oto Aysan) 


285.000 TL. 


Büyükdere Cad. No: 62 Lale İş Han, Mecidiyeköy/İstanbul 


Yukarıda yazılı miktarın tahsili hususunda hakkınızda icra takibi yapılmşur. Adresiniz Meçhul tespit edilmiş olduğundan tebligat kanunun ve tüzüğüne göre 10 günlük süre içinde yukarıda yazılı borç ve masrafları ödemeniz bir itirazınız varsa 35 gün içinde itiraz etmeniz, Merciden itirazınız kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, İtiraz etmediği borç ödenmediği tardird2 40 gün içinde İ.İ. K.nun 34. Maddesi gereğince mal beyanında bulunmanız mal beyanında bulunmadığınız veya hakikate ay- 


kırı beyanda bulunursanız hapis cezası ile cezalandırılacağınız 


olunur. 20.11.1979 


ilanen tebliğ 


(Basın:8399 — 1241) 


TÜRKİYE GERÇEĞİ: 


Anadolu'da Demokratik Kitle Hareketleri (1906-1908) 


Türkiye Gerçeği dergısinn (Kasım 1979) 9. sayısında üç değişik yazı var. 

Dr. Zafer Kars'ın "Anadolu'da Demokratik Kitle Hareketleri, 1906-1908" başlıklı araştırması, bu dönemde Anadolu'da gelişen kitle mücadeleleri hakkında tamamen orijinal, birinci kaynaklara dayanan bir çalışma. 


1905 Rus Demokratik Devriminin etkisiyle Asya'ya yayılan demokratik devrim dalgası Osmanlı Devletini de sardı. 
Anadolu'da demokratik örgütlenmeler ve kitle mücadeleleri hız kazandı. Zafer Kars'ın incelemesi bu mücadelelerle ilgili bugüne kadar dağınık biçimde bulunan ve arşivlerin tozlu raflarında kalmış bilgileri ilk kez biraraya toplamaktadır. 

Yazı,Türkiye tarihinde çok önemli bir rol oynayan, Abdülhamit'in istibdat ve zulüm dönemini sona erdiren 1908 Burjuva Demokratik Devriminin, bir “aydın hareketi", "Küçük burjuva bürokrasisi", "ordu" veya "asker, sivil, aydın zümre" işi olduğu şeklindeki yanlış görüşleri çürütmesi ve geniş halk kitlelerinin mücadelelerinin bir ürünü olduğunu gözler önüne sermesi bakımından son derece önemli. 

Yazıda şöyle deniliyor: 

“Abdülhamit yönetiminin devrilmesi, 

simdiye kadar— Osmanlı İmparatorluğunun yalnızca Türk olmayan halklarının ve ordu içindeki ilerici subayların ey- 
'emlerinin bir sonucu sanılmaktaydı. Bu kanının yaracağı nokta, Anadolu halk 


SAVAŞ 
YOLU: 


kitlelerini hiç bir siyasi eylemi olmayan, kadere boyun eğmiş, mütevekkil insanlardan ibaret görmektedir. Oysa bu çalışma göstermiştir ki, 1906-1908 yıllarında (özellikle Doğu) Anadolu'da yükselen fedakar, inatçı ve cesur mücadele, Anadolu'daki halk kitlelerinin zulme karşı direnme geleneğinin, özgürlük ve bağımsızlık tutkusunun en güzel kanıtlarındandır... 


"1908 Devrimini bir aydın ve suhay kadrosunun başardığını, bu devrimin Kolağası Niyazi Bey'in isyanıyla başladığını sanmak aldanmaktır. Anadolu'daki demokratik kitle hareketlerinin (İmparatorluğun diğer milliyetlerinin mücadelesiyle birlikte) 1908 Devriminin gerçekleşmesinde payı büyüktür." 

İncelemenin hazırlanmasında geniş bir kaynak taranmış. Türkçe yapıtların yanısıra, Arapça ve diğer yabancı diller- deki yapıtlardan da yararlanılmış. İnceleme, Türkiye tarihi ve özellikle halk hareketleri konusunda şimdiye kadar günışığına çıkmamış yönleri aydınlatıyor. 

** k 

Halim Spatar, "Bizim Eski Kuşak ve Mao Zedung" başlıklı yazısında, okuyucuları birkaç on yıl öncesine götürerek, o zaman Türkiye devrimcilerinin Mao Zedung'un düşünceleriyle nasıl tanıştıklarını, Mao'nun ve Çin devriminin yol gösterici rolünü canlı bir şekilde dile getiriyor. Spatar, o dönem devrimcilerinin 


emperyalizme karşı mücadele gereğinden çıkarak Mao Zedung Düşüncesine yönelmelerini öğretici bir anısıyla şöyle anlatıyor: 

“Şu önemli gerçeği bizzat yaşadım: Hücrelerimizin kapısı birden açılır, kapı- nın önünde birtakım kodamanlar görürdük. Bunlar kölece bir saygı içinde Amerikalı sivil görevlilere veya subaylara bizleri tanıtırlar, yaptıklarımızı anlatırlardı. 
O günlerde askeri savcılar ve yargıçlar Amerikan istihbaratçılarıyla yürütüyorlardı soruşturmayı!" 

“O yüzden bizler, bir gerçeği çok iyi kavradık: Anti-emperyalist mücadele vermeden devrimci olunmaz. Bu anti-emperyalist mücadeleyi nasıl vereceğimizi iyi öğrenmeliydik. Sonunda da öğretmeni- 
“mizi bulduk. Mao Zedung'dan öğrendik." 

* * 


İsveçli gazeteci ve yazar Jan Myrdal, "Çin Dış Siyasetinin Ussalhğı" başlıklı makalesinde Çin'in savaşa karşı uyarıcı tutumuna Batının kulak vermemesini eleştiriyor ve İkinci Dünya Savaşı öncesini hatırlatarak bu tavrın ancak Sovyetler Birliği'ni cesaretlendirerek s&vaşı yakınlaştıracağını belirtiyor. 

Dünyanın üçe bölünmesini geriş bir tarihi bakış açısıyla ele alarak ortaya koyan yazar, 'Mao Zedung'un Üç Dünya Tahlili hem bu kadar doğru, hem de bu kadar kolay anlaşılr olmasaydı, Sovyet rejimi bu tahlil. 
ve Çin hakkında yalan haber yaymak için bunca çaba sarfetmezdi"' diyor. 


“Demirel 3. MC'yi kuruyor” 


TKP'nin görüşlerini yansıtan Savaş Yolu dergisinin 15 
Kasım tarihli 25. sayısındą Demirel hükümetini ele alan bir başyazı yer alıyor. "Emperyalizmin, işbirlikçi, tekelci burjuvazinin ve militarist klik"'in; "Anayasayı kaldıracak” demokratik hakları 

hepten" yok edecek faşist bir diktatörlüğün yolunu yapmak için Demirel hükümetini kurdurduğunu ileri süren Savaş Yolu, hükümeti, "'gerici-faşist karması 3. MC olarak niteliyor." 


Savaş Yolu özetle şöyle yazıyor: ` 

“Demirel'in kuracağı anti- demokratik hükümet, faşizm tehlikesini de kendinde taşıyor. Bugün reel olan faşizm tehlikesinden ayrılmayan gerçek tehlike budur. Bu tehlike Ecevit'in iddia ettiği gibi, AP-CHP işbirliği ile önlenemez. AP-CHP işbirliği, emperyalizmin, işbirlikçi tekelci burjuvazinin elde tuttukları bir başka alternatiftir." 

Savaş Yolu bu durum kar- 
$ısmda yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor: 

"Demirel'in hükümet olmasma karşı durmak; tüm ilerici, yurtsever güçleri, Demirel'le birlikte daha da artan faşizm tehilikesine karşı örgütlü, yığınsal çıkışlarda bir araya getirmek... 

"Demirel, AP hükümet olmamalıdır! 

SAVAŞ YOLU 
ALİ TOPUZ'U 
“ANTİ-KOMÜNİST 

VE TEKELLER 

POLİTİKASININ 
SAVUNUCUSU" DİYE ADLANDIRIYOR" 

15 Kasım tarihli sayısında Savaş Yolu dergisi CHP Kurultayını değerlendiriyor. 
TKP'nin görüşü, Savaş Yolu" nun yazısının başlığında özetleniyor: "Kurultay CHP'de bir şey değiştirmedi." Yazı- nın ilginç yanı TKP'nin özellikle "'sol muhalefete" göz kırpmasını yansıtması. Savaş Yolu, “sol muhalefeti" “UDC"'nin bir öğesi"! olarak gördüğünü açıklıyor. 

"Türkiye işçi sınıfı hareketi burjuva reformist CHP'yi, bir AP, bir MHP ile aynı kefeye koymuyor. CHP'nin ileri, demokratik, anti-emperyalist anti-faşist anti-tekel sol kanadının varlığını. gözden kaçırmıyor. Ve bu kanadı “Ulusal Demokratik Cephe" nin bir öğesi olarak görüyor." 

CHP Kurullayınn seçim yenilgisinin gerçek nedenlerini saplayamadığını ileri süren Savaş Yolu, 'NATO'culuk ve sıkıyönetimcilik" politikasının CHP'nin yenilgisine yol açtığı iddiasını tekrarlıyor. Merkez yönetime karşı birleşen, Topuz, Baykal ve "sol kanat" muhalefetinin “Birbirinden konumları ve savundukları görüşler. açısından temelden farklı" olduğunu ileri sürerek, "'sol muhalefeti" şöyle eleştiriyor: 

“Sol muhalefetin' sağlamlaşması, örgüt içinde ağırlık kazanması ilkeli tutumlara bağlıyken, CHP'nin sağında yer alan tekeller politikasının başlıca savunucusu, anti-komünist Topuz kanadıyla arasına ayırım koymadan bir araya gelmesi bu aşamada bir olumsuzluk oldu. 14 Ekim sonuçları da seçimlerde CHP sağ kanadının izleyegeldiği politikanın iflası, şimdi CHP' nin sol kanadının önüne yeni olanaklar açıyor. Bu olanaklardan yararlanabilmek her şeyden önce ilkeli tutarlı bir politik platformun yaratılmasına bağlıdır." 


TKP, 'TİP'i ELEŞTİRİYOR Savas" Yolu dergisi, TİP'in 


14 Ekim seçimlerinden sonra 
yaptığı, "Toplumumuzda bir sağa kayış vardır" yolundaki tahlilini eleştiriyor. "'Gericifaşist güçlerin" seçim sonuçlarını "'milletin sola verdiği ders" olarak nitelediğini söyleyerek, OTİP'in de aynı paralelde değerlendirme yaptığını söylüyor. 

"TİP'in Merkez Yürütme Kurulunun hatalı saptamalarının temelinde, devrimci sa- 


vaşımda parlamento savaşımını temel alma, işçi amfi hareketinin...gücünü sadece sandıktan çıkan oylarla değerlendirdiğini ölçme yanılgıs yatıyor" diyen Savaş Yolu, seçim sonuçlarının sandıktan çıkan oylarla değerlendirilemeyeceğini ileri sürüyor. Savaş Yolu' na göre, AP'ye verilen oylarla, "solun aldığı oylar eşit değerde, aynı nitelikte değildir. 


"TİP, TKP'nin desteklediği bağımsız, TİP'li ve TSİP'li adayların, Kürt demokratların aldığı 100 oyu, örneğin AP' nin aldığı 100 oyla eşitleme tehlikesine düşüyor." 

Savaş Yoluna göre seçim sonuçlarında : AP'yi iktidar yapan şey, CHP'nin seçmeni- nin sandığa gitmemesidir. 
Bunun sebebi de "CHP'nin NATO'ctuluk, sıkıyönetimcilik" politikasıdır. 


YÜRÜYÜŞ: ” Demirel yeni bir MC kuruyor” 


Zor da olsa kazandık 


Avrupa Uluslar Kupasında Galler'i zor da olsa 1-0 mağlup etmeyi başaran Milli Takımımız, B. 
Almanya ile grup finali oynama şansını kazandı, 

Karşılaşma o Galler'in vuruşu ile başladı ve hemen 2. dakikada Nicholas'ın tehlike yaratan şutu soldan avuta çıktı. 4. dakikada ise Curtis'in Jones'a ortasını 
Cem kafayla uzaklaştırdı. 
Arkasından 5. dakikada Walsh'ın yarattığı tehlikede, bu futbolcunun uzaktan vuruşu kaleci Şenol'u da geçti, ancak top direkten döndü. 30. 
dakikadan sonra takımımız biraz daha etkili olmaya başladı. Ancak 37. 
dakikada B.Mustafa ile 
43. dakikada Arif'in yarattıkları tehlikeler gol getirmeyince ilk yarı 
~alsüz sona erdi. 

İKİNCİ YARI 

İsa'nın yerine Sadullah'ı alan Milli Takımımız ikinci yarıya daha iyi başladı ve 63. dakikada önemli bir fırsat yakaladı. Bu dakikada B.Mustafa'nın sağdan kornerini Sedat yakın mesafe- den kaleye doldurdu, kaleci Davies tokatladı. Sedat, bu kez ayağı ile doldurdu ancak defans uzaklaştırdı. 70. dakikada B.Mustafa'ya kasti faul yapan Stevenson kır- 


e e —————. 
STAD: Ataturk. S 
HAKEMLER: Ghita Constantin xxx, Vasile 

Tatar xxx, Deleunu Hgurtin xxx, (Romen Fd.) 
TÜRKİYE: Şenol xxx, Turgay XXXX, Erol xXx, 

Fatih xxxx, Cem xx - Mehmet Ekşi xx, Erhan xx, 

İsa x, (Sadullah xxx) - Arif xxx, Sedat xx, B.Mustafa xxx (K.Mustafa xx) 

GALLER: D.Davies xxxx - Stevenson xx, J. 
Jones x x, Yorath xxxx, Berry xxx - Philiphs xx, Curtis "xx, Nicholas xxxx - G.Davies xxx (Mahoney xx), Walsh xxx (Edward xx), Thomas xx % 

Gol: Erhan (Dk.79) 

Kırmızı kart; Stevenson (Ok.70) 

Sarı kart: Walsh (dk.14), K.Mustafa (dk.B7) 


Mustafa Toprağın 


Galler galibiyetiyle grubumuzda liderliğe yükseldik... Resimde man zaman zorlandığımız dünkü maçta bir orta saha mücadelesi... 


Milli Takımın Belçika'dan takviyesi Erhan, ayağının tozu ile geldiği izmir'de Galler'e bir gol atarak Almanya ile grup finalini oynama hakkını getirdi 


Notlar 


Karşılaşmaya ilgi fazla Atatürk Stadının tribünleri tıklım tıklım dolu, Hava raporlarına uygun olarak gökyüzü bulutlu, ancak yağmur yok. Şartlar elverişli ve herkes milli takımdan gol bekliyor. Nitekim o da geldi... 


Dakikalar azalırken herkes huzursuzlanıyordu. İşte o anda gelen Erhan'ın golü rahat bir nefes aldırdı. öyle ki 5 dakika sonra Fatih'in kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdığı tehlikeyi bile kimse önemsemedi 


mızı kart görerek çıkınca, Galler 10 kişi kaldı. 
Ve 79. dakikada gole ulaştık. Ceza sahası içinde bir top alan Erhan'ın 


B.Mustafa” ya faul yapan Stevenson” a Romen hakem kırmızı kart gösterince, Galler son 20 dakikayı 10 kişiyle oynadı 


vuruşu defanstan döndü 
O karambolde yeniden topa hakim olan Erhan sert vurdu ve takımımızı 
1-0 öne geçiren golü attı. 84. dakikada bu kez 


Galler'in atağında top Şenol'u geçti ancak 
Fatih topu kale çizgisi 


üzerinden çevirerek galibiyeti korudu. Son da kikada Sadullah'ın şutunu kaleci önleyince Milli Takımımız bu önemli karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. 


Avrupa Uluslar Kupasında finallere katılabilmemiz için, 


Yön zaman sert geçen karşılaşmanın 70. dakikasında 


22 Aralıkta Almanya” da F. Almanya’ yı yenmek zorundayız... 


Yürüyüş dergisi 12 Kasım tarihli sayısında, "Eski Tas Eski Hamam Değil" başlıklı başyazısında TİP Merkez Yönetim Kurulunun 14 Ekim seçimleri sonucunda yaptığı "Toplumumuzun sağa kaydığı" saptamasını bazı yeni tahlillerle tekrar hatırlatıyor. Demirel'in Başbakanlık görevi almasını ve CHP Kurultay sonuçlarının bu durumun sonucu olduğunu ileri sürüyor. 
Yürüyüş dergisine göre, "Yeni MC" olarak nitelediği Demirel hükümetinin amacı, eski MC'lerle aynı ama şimdi şartlar Demirel'in lehine. Yani "'tas"' değişik. 


MC hükümetlerinin amacının temel hak ve özgürlükleri fiilen işlemez hale getirmek olduğunu, "'yasal şiddet yöntemi" önerilerini gündeme getirdiklerini, ama gerçekleştiremediklerini hatırlatan Yürüyüş, şöyle devam ediyor: 

“İşte gerici ve faşist güçlerin saldırılarının yürütücüsü olma misyonunu yüklenen Demirel, dün yapamadığını bugün yapmaya çalışıyor. Dün bulamadığı nesnel ve öznel koşulları bugün bulduğuna inanıyor ve yeniden temel hak ve özgürlükleri kullanılmaz duruma getirmenin yol ve yöntemlerini arıyor." 

Yürüyüş dergisi, bu dönemde artık CHP' nin 1977'de DGM'lere karşı gösterdiği tutarlığını da gösteremeyeceğini, çünkü bizzat CHP'nin anti-demokratik yasa önerilerinin gerçekleşmesine çalıştığından, şimdiki bir karşı çıkışın eski inandırıcılığını yitirdiğini söylüyor. Yürüyüş "yeni tas" demeye getirdiği şartları sıralamaya şöyle devam ediyor: 

“Diğer yandan Ecevit etkili çevrelerle, özellikle ordu üst kademeleriyle ilişkileri- ne önem verdi; ve bu anlamda da bu çevrelerin desteğini yanına aldı. Ama bu öyle bir destektir ki, aynı destek çok kısa bir sürede AP'ye de kayabilir... 

“Yine CHP'nin çok kısa bir süre için sonra ilan ediliş ,, amacına aykırı bir görev işlev görmeye başlayan sıkıyönetimi ısrarlı bir şekilde uzatmaya çalışmış olması da, bugün Demirel'in sıkıyönetimi belirsiz süreler için uzatacağını açıkça söylemesine neden olmaktadır.” 

Yürüyüş'ün CHP'nin seçimler sonrasında girdiği sağa kayış sürecinin Demirel için aranan koşullardan birini yarattığını da ekliyor. 

“CHP'nin sağ yönetimi, Ecevit'in şahsında, açıkça sağa yönelirken, daha ödüncü bir politika sürdürmeye yönelik yeşil ışıklar yakarken, buna karşılık muhalefette bundan önceki Kurultayda ilerisi için olumluluklara işaret olabilecek konumlarından daha gerilere düşmüştür. 

Dergi yazısını "zorlu bir döneme giril- 


Yeni Forum: 


Yeni Forum dergisi 15 Kasım tarihli say sında Demirel' in “Eski hükümetin vaadlerini hatırlatan birçok vaadlerde bulunduğunu” hatırlatarak, bunların tüketimi artırıcı önlemler olduğunu belirtiyor. 
Diğer yandan kamu gelirleri konusunda esnaflara vaadetti- dır. 
ği vergi usulününaçık bir ön- 


larını 


camalarını 


"Hük politikasında bazı noktalar açık deği 


"Bu nedenle yeni Başbakanın, halkın tüketim harcamaartırmalarını sağlayacak önlemler yanında, kamu ve özel sektörün yatırım har- da hızlandıracak bir iktisat politikası izlemeye hazırlandığı ortaya çıkmakta- 


diği" tespitini vurgulayıp çağrılar yaparak bitiriyor. 
"CHP SAĞA KAYIYOR!" 
TİP'in görüşlerini dile getirdiği Yürüyüş dergisinin 12 Kasım tarihli sayısında, CHP 


Kurultayı da değerlendiriliyor. Yürüyüş, CHP" 


nin Kurultaydaki durumunu "içler acısı" olarak niteliyor ve CHP'nin seçim yenilgisini ve Kurultaydaki durumu tek gerekçeye bağlıyor: "Sermaye ile uzlaşma politikası izlermesi!' TİP'in değerlendirmelerinde, özellikle" "sol kanat"'tan beklediğini bulamadığı ve hayal kırıklığına uğradığı görülüyor. Yürüyüş'e göre CHP "sağa" kaymaktadır ve bu kayış özellikle Ecevit' in önderliğindeki Genel Merkezin çizgisi de odaklanmaktadır, "CHP tekelci burjuvaziyle uzlaşma sürecinde yeni bir mesafe katetmiştir." 

Yürüyüş bu tespitlerini yor: 
“Ecevit'in . izlediği politika, tek lider olduğunun koşulsuz onaylanması ve CHP' nin önümüzdeki dönemde de kendi benimsediği bir Genel Yönetim Kuruluyla yönetilmesini sağlamak yönünde oldu. Bunun bir başka adı daha vardı: CHP'nin ivmesi sürekli artan bir hızla derinleşen sağ politikasının daha da derinleştirilerek sürdürülmesi, bu politikanın tabana zoraki onaylatılması, böylelikle büyük tekelci burjuvaziye verilen güvencelerin, hâlâ yürürlük- te olduğunun gösterilmesi. Ecevit'in bunca olumsuzluğa karşın bu politikada bunca 1srar etmesinin anlamı, belki Demirel'in hükümet kurmadan önce kendisiyle yaptığı görüşmenin sonrasında yaptığı açıklamada gizliydi! Ecevit'in Demirel'in görüşmelere ilkönce kendisiyle başlaması durumunda, başka hükümet seçeneklerinin yani geniş tabanlı bir hükümetin kurulmasının mümkün olabileceğini söylemesi, Ku- 


şöyle açıklı- 


- rultaydaki politikasının fazlaca söz gerek- 


tirmeyecek bir açıklamasıydı!" 

Yürüyüş dergisi, "sol kanat"'ın Kurultayı gerektiği gibi değerlendiremediğini ve böylece CHP tabanının istemleri doğrultusun- da bir odak noktası olmaktan çıkma "'sürecine" girdiğini söylüyor. Yürüyüş'e göre “sol kanat"; "Yalnızca Ecevit'in karşısındaki listede yeraldılar, o kadar." 

Dergi Kurultayın tablosunun karanlık olduğunu belirterek. CHP'nin Genel Başkânı Bülent Ecevit, CHP yönetimi ve 'sol ka: nat' dahil bütün hizipleri sorumlu tutuyor. 

Yürüyüş, emperyalizme ve büyük tekelci burjuvaziye bunca büyük mücadeleye ve TV'de yaptığı propagandaya rağmen TİP'in neden çıkmaza girdiğine ilişkin soruya herhangi bir cevap vermiyor. 


ümetin iktisadi 
F 


tırımcılardan gelecek muazzam talebi karşılayacak reel kaynaklar sağlanmadı mı bu enflasyonu durdurmak değil, daha da körüklemek anlamına gelecek bir adım demektir. Bu nedenle yeni Başbakanın açıklamaları arasında bu muazzam masrafların karşılıklarının nereden sağlanacağı 


diyor 


Puan durumu 


B. Almanya . 
Galler 3 3 B “ik 6 
Malta - 7 4 


B. Almanya — TÜRKİYE (22 Aralık 1979) B. Almanya — Malta (27 Şubat 1980) 


Milli futbol takımımız, özellikle ikinci yarıdaki oyunuyla sonuca gitmeği başardı.. Karşılaşmanın 79, dakikasında Erhan Önal, takımımızın beklenen golünü attı... Resimde, Erhan ın golü... 


Voleybol Liginin erteleme maçında 


Eczacıbaşı 3 - DSİ Spor 0 


Salon Selim Sırrı Tarcan, Kahraman xx, Necdet xx... 
Eczacıbaşı: Uğur xxx, Payidar xxx, Farukxxxx, Kurtaran xxx, Zeki Xxxx, Serdar xxx... 


Setler: 4/15, 5/15, 9/15) 


Basketbolda geçtiğimiz hafta 


Tolaş-$A$ avantaj sağladı 


İkinci hafta müsabakalarından sonra Basketbol Liginin bu sezon çok çetin geçeceği ve ilk sıraların son haftalara doğru belirleneceği görüldü. 


Hakemler: Atilla Bostancıoğlu xxx, Alev Curdanel xxx, 
DSİ Spor: Özkan x, Fatih x, Can x, Serdar 


Maçı kazandık.. Kazanmakla grup ikinciliğini garantiledik. 

Birinci yarıda, son onuncu dakikaya kadar pas hataları içinde oynadık. Adeta savunma yapar gibi idik. Orta sahada Erhan'ın, İsa'nın yeri» ni bulmayan pasları ve topu lüzumsuz ezmeleri aleyhimize oluyordu. Mehmet Ekşi de pasif kalınca bütün iş geri dörtlüye kalıyordu. Ancak son on dakikada toparlandık, Kendi sahasında oynayan bir takım için iyi not verilemez. 

İkinci yarıda Galler'in beraberlik için, savunmaya yönelik oyunları aleyhlerine oldu. Oyu- nun insiyatifini bize kaptırdılar. Gözü kapalı hücumlarımız gittikçe iyiye dönüştü.. Bu da bize bir gol kazandırdı. 

Her ne kadar iyi futbol gösteremedi isek de 
90 dakika yılmadan, usanmadan mücadele veren 
sporcularımızı kutlarız. 


Atletler ya tuvalette ya da açıkta bir yerde giyinmek zorunda kalıyorlardı 


Haftanın zorlu mücadelesinde Tofaş SAS, Bursa'da Eczacıbaşı'nı son dakikalardaki akıllı oyunu ile 72-68 yenerken, önemli bir avantaj sağlayarak oşampiyonluğun güçlü adaylarından olduğunu ortaya koydu. 
Diğer bir şampiyonluk adayı Efes Pilsen, Ankara' 
da oynadığı iki karşılaşmayı da kazanmasını bildi. 

Efes Pilsen cumartesi günü Yenişehir'i 78-73 mağlup ettikten sonra pazar günü DSİ Spor karşısında fazla zorlanmadı. İzmir'in güçlü ekibi Karşıyaka ise Beşiktaş engelini kolay geçerken, e yolunun zmir'den geçeceğini ispatlamış oldu. 


İnşaatına yeni başlanan soyunma yeri. 
Yıllardır kros koşulan parkura nihayet soyunma yeri yapılıyor 


İSTANBUL 
Yıllardan sonra niha- 


Yenişehir İst. 
Efes Pilsen 
Karşıyaka 
Taçspor 
Tofaş SAS 


problem olarak ortaya çıkıyordu. Bu nedenle at- 


lem sunmadığını 


belirtiyor. 


Diğer yandan hükümetin yatırımlarla ilgili planlarının “göz kamaştırıcı" olmasına rağmen, muazzam yatırımları gerektirdiğini belirtiyor. 


Yeni Forum şöyle devam edivor: 


"Bir ekonomide, eski döneme oranla yatırım ve tüketim harcamalarının daha da artırılması, mevcut kaynaklar üzerine yönelik talebin daha da kabarması, genel fiyat düzeyi üzerindeki baskının daha da şiddetlenmesi demektir. 
Yeni dönemde tüketici ve ya- 


hususunda bir bilgi mevcut değildir. Bu son derece ciddi bir eksikliktir... Milletlerarası çevrelerle bu işleri gazete manşetlerinden değil, fakat aylık istatistiklerden ve objektif ekonomik göstergelerden izleyen uzmanların merak ettiği hususlar da bunlardır." 


Düşme olmadığı için alt sıralardaki takımlar maçları antrenman havası içinde oynuyorlar. Fenerbahçe ve Galatasaray geçen sezondan farklı değiller. Taçspor ise bu yıl daha başarılı olacağı kanısını uyandırdı 


Ziraat K.S.K. 
Beşiktaş 
DSİ Spor 
Fenerbahçe 
Galatasaray 
Fuzacıbaşı 
Şekerspor i.T.0 

Kolej 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yet İstanbul İstinye kros parkurunda bir soyunma odasının yapılmasına karar verildi ve yapım çalışmaları başladı. 

Bugüne kadar atletler ya tuvalette ya da açıkta giyinmek zorunda kalıyorlardı. Özellikle bayan atletler için, giyinme safhası her varışta büyük bir 


letler soyunma odasının 


yapımına (o başlanmasını sevinçle karşıladılar. 

Öte yandan, Atletizm Ajanlığı, yıllar sonra hatırlayıp yapımına başladıkları soyunma odalarının bir an önce bitiri mesi için girişimlerini sürdürüyor 


22 Kasım 1979 


Örnek insan... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


teşebbüse geçen arkadaşlardan biri de Ümit Doğanay'dı. Bu fakültenin önemli bir görev yapacağına inanıyordu ve idari işlerin bütün ağırlığını büyük bir özveriyle yüklendi. 

Fakülte açıldı. Profesör Ümit Doğanay ne yazık ki sadece bir tek derse girebildi. 

PROF. DR. İZZETTİN 
DOĞAN: 
“YAPABİLECEĞİ NE 
VARSA 
BAŞKALARINA 


VERMEYE HAZIR BİR 
İNSANDI," 

ümit Doğanay'ın hocalığının çok ötesinde insancıl bir tabiatı vardı. 
Bu insancıllığı ve derin 'hoşgörüsüdür ki, beni ve arkadaşlarını ona bağlamıştır. Bir bilim adamı ve hoca olarak da hayatı boyunca bu özelliğini yitirmemiş, bu çizgisinden herhangi bir sapma göstermemiştir. 


Ümit Doğanay yapabileceği ne varsa, başkalarına vermeye hazır bir insandı 


Milli Güvenlik... 


(Baş tarafı 1. sayfada) 
mete tavsiye kararı alındı. 
Başbakan Süleyman 
Demirel, Dışişleri Bakanı Vekili Ekrem Ceyhun, Milli Savunma Bakanı 
Ahmet İhsan Birincioğlu, Maliye Bakanı İsmet Sezgin, Ulaştırma Bakanı Hüseyin Özalp ile Çalışma Bakanı Cavit Erdemir'in yanısıra, Genelkutmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, kuvvet komutanları, Orgeneral Nurettin Ersin, Oramiral Bülent Ulusu ve Orgeneral Tahsin Şahinkaya ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Oramiral Arif Akdoğanlar toplantıya katıldılar. 
Okullardaki ve yurtlardaki durumtin da gözden geçirildiği toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Talat Asal da davet edildi. 
YUNANİSTAN- 
KIBRIS 
Toplantıda ayrıca 'lürkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler değerlendirildi. Milli Güvenlik Kurulunun 22 Ekimde yaptığı toplantıda Yunanistan'la ilişkiler ve Ege sorununun gündeme alınması kararlaştırılmış, buna bağlı olarak da başta Dışişleri Bakanlığı olmak üizere, İçişleri, Maliye, Enerji Bakanlarıyla, Milli İstihbarat Teşkilatlarından bu konuga birer rapor hazırla- 
“maları istenmişti. Dün- ku toplantıda bu raporlar incelendikten sonra, Yunanistan'la ilişkilerin ` nasıl sürdürüleceği belirlendi ve bunun ışığında Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları Ge- 


nel Sekreterlerinin yeni buluşmalarının tarihinin belirlenmesi istendi. 

Toplantıda ayrıca Kıbrıs konusunda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulun- da Kıbrıs konusunda alınan son karar, bu kararın Adada toplumlararası görüşmelere yapacağı etki ve Adadaki son durum değerlendirildi 

Milli Güvenlik Kurulunun dünkü toplantısından sonra yayınlanan bildiride, ülkemizde anarşinin çok büyük boyutlara ulaştığı belirtilerek, toplum huzurunun olaganüstü bir şekilde bozulduğu vurgulandı. 

Bildiride, "Nereden gelirse gelsin, devlet her türlü tehdidi bertaraf edecek kudret ve azme sa- 


hiptir" denilerek şöyle devam edildi: 
"Yasalardaki noksan- 


ların bir an evvel tamamlanması ve mevcut yasaları tam hakim kılmak için bütün kurum ve kuruluşların, yargı organlarının, idarenin, güvenlik kuvvetlerinin ve tümü ile Anayasal kuruluşların ahenkli şekilde ve hassasiyetle çalışmalarını temin bakımından gerekli her türlü etkin tedbirin alınmasını hükümete tavsiyeye kardr vermiştir." 
HÜKÜMET 
TOPLANTISI 

Öte yandan Bakanla 
Kurulu da dün akşam saat 19.00'da toplandı. 
Toplantıda Milli Güvenlik Kurulunun tavsiyeleri ışığında anarşiye karşı alınacak önlemler, meclislerdeki program tartışmalarında izlenecek yol gibi konular üzerinde duruldu. 


TELEVİZYON 


19.00 HABERLER 


19.05 MUTLULUKLAR ÜLKESİ 


19.50 BIR KONSER 


Besteci Beethoven'in yaşamı anlatılacak. 


20.05 YAŞAYAN EDEBİYATÇILAR 


Edebiyatçı Ercüment Behzat Lav'ın kısa özgeçmişi ve sanat yaşamına ilişkin Doğan Hızlan ile yaptığı söyleşi yer alıyor. 


20.30 HABERLER 


21.10 SAZ ESERLERİ 


21.20 KÖKLER 


Kunta-Kinte yeni patronunun çiftliğinde arabacı olur. Ve çiftlikte tanıştığı Bell adlı kadınla 


evlenir. 


22.10 AVRUPA ULUSLAR KUPASI MAÇ ÖZETLERİ 
23.10 HABER PROGRAM 
23.30 HABERLER 


TRT 1 


05.00 Açılış Program ve.Kı- 


, Sa Haberler 

05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havalari 

06.02 Günaydin 

07.30 Haberler 

09.02 Halk Müziğine Gönül verenler 

10.01 Arkası Yarın 

11.05 Okul Radyosu 

12.10 Öğle Üzeri 

13.00 Haberler 

14.32 Türküler ve Oyun Havaları 

15.01 Yaşayan Hukuk 


TRT? 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 

10.50 Türküler Geçidi 

11.30 Örneklerle Türk Edebiyatı 

12.40 Türküler ve Oyun Havaları 

13.00 Haberler 

13.30 Olayların içinden 

14.00 Birike Birike 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 Türkçe Haberler 
10.45 Saz Eserleri 
11.00 Öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 
12.03 İngilizce Haberler 12.06 Sizin İçin Settiklerimiz 


Aydınlık: 


'BAYAŞ Basın-Yayın 


"A.Ş. adıma 'sahibi've 
Genel Yönetmeni 


| ORALÇALIŞLAR 


16.05 Okul Radyosu 

17.02 Akşama Doğru 

18.01 Çocuk Bahçesi 

19.00 Haberler 

20.02 Çocuklar İçin On Dakika * 

2012 Oyun Havaları 

21.02 Radyo Tiyatrosu 

22.12 T.B.M.M. Saati 

23.00 Haberler 

00.02 Gece Yarısından 
Sonra 

00.55 Günün Haberlerinden Özetler 

01.00 Program ve Kapanış 


16,40 Halk Müziğine Gönül Verenler 

18.00 Halk Müziğinden Seç meler 

19.00 Hamerler 

19.45 Beraber ve Solo Türküler 

21.30 Türküler ve Oyun Ha vaları 

23.30 Haberler 

23.55 Program ve Kapanış 


15.00 Günün Konseri 
16.00 Müzik Dünyasından 17.00 Türkçe Haberler 
19.00 Bir Konser 

21.00 Büyük Eserler 

22.00 Türkçe Haberler 
22.03 İngilizce Haberler 23.00 Perşernbe Konseri 24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve Kapanış 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür : 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Anarşi... 


(Baştarafı 1. sayfada) cepheleşme çabaları göze çarpıyordu. 

Daha sonra, sendikacı ve personel müdürü kırı mı başlatıldı. Bu saldırıların da, toplusözleşme 


dönemine girilmesiyle hızlandığı dikkat çekiyordu. 


Son günlerde ise, seçilen hedefler önem kazandı. Bir gün önce tanınmiş MHP'lilerden İlhan Darendelioğlu öldürülürken, aradan 24 saat geç meden Siyasal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Profesörü Ümit Doğanay kurşunlara hedef seçiliyordu. Bu aşamaya gelininceye kadar, bir aya yakın bir zaman içinde öğretmen topluluğundan 
9 kişi, iş dünyasından 5 
kişi ve 8 MHP'li öldürülmüştü. 

ORTAK HEDEFLER 

Olaylar, anarşi odaklarının aynı hedeflere 


Yeni hükümetin... 


(Baştarafı 1. sayfada) liyor, Ancak AP hükümeti halka bunları *«wadetmekle yetinmiyor. 

Her karış toprağın sulanacağı, köylerin telefona kavuşturulacağı, renkli televizyon yayınlarının da başlıyacağı müjdeleni- 


yor! 
Demirel hükümetinin ekonomik programının 


bir sistemden yoksun olduğu hemen görülüyor. 
Ülkemizin çok ağır ve acil ekonomik sorunları- nın çözümü için atılacak ilk adımlar nelerdir? 
Programda bunun cevabı yer almıyor. Öncelik taşıyan ve taşımıyan “hedef"ler ve "tedbir"ler içice geçmiş durumdadır. 

AP hükümetinin IMF, 
OECD, Dünya Bankası gbi uluslararası ekonomik kuruluşlarla ve AET ile ilişkilerde nasıl bir rota izleyeceği konusunda da hiç bir açıklık yoktur. 
Yeni hükümetin haziran ayında IMF ile varılan anlaşma konusundaki görüşleri, IMF ve Dünya Bankası tarafından ısıtılıp ısıtılıp sofraya sürülen "ekonomik model" konusundaki düşünceleri de belirsizdir. AP bu modeli uygulayacaksa kalkınma hizını düşürecek, yatırım: ` ları sadece tarım ve turizm gibi alanlara kaydırmayı kabul edecek demektir. Eğer bu model kabul ediliyorsa o zaman programda sözü edilen "'ağır ve büyük sanayi, ara malları ve yatırım malları sanayiinin gelişmesine büyük önem verilecektir” o sözlerinin anlamı nedir? 

Demirel gerçekten de buna inanmaktadır. 
1975-1977 yılları arasında DÇM uygulaması yoluyla Avrupa bankalarındaki petrol üreticisi ülkelerin yatırdığı dolarları Türkiye'ye çeken Demirel, bu yolla ekonomi- nin çökmesini önlemiştir. Tabii ülke bu kısa vadeli ve yüksek faizli kredileri ödeyemez duruma gelince de kredi alamamış ve bugünkü buhran patlak vermişti. 

Demirel'in göz diktiği petro-dolarların geçmişte olduğu gibi yine Türkiye 


ye sokulması mümkün müdür? Türkiye ekonomisinin IMF'nin dene- 


timi altında olacağı önümüzdeki iki yıl süresince, yabancı bankaların tutumu IMF'nin yeşil işığına bağlıdır. Yabancı bankalar, IMF Türkiye ekonomisinin gidişini beğen- 


diği sürece ülkemize kredi açacaklardır. Bu bakımdan Demirel ya nılgı içindedir. Daha önce bu görüşünü ifade ettiği Euromoney adlı 


derginin bir yazarını da hayrete düşürmüştü. Oysa eski bir başbakan olarak bunları bilmesi gerekir 


TARIŞ Genel Müdürü: 
"TARIŞ'e karşı iftira kampanyası yürütülüyor” 


İZMİR (AA) 

Tariş Genel Müdürü 
Erdinç Gönenç bazı yayın organlarının bir sü reden beri Tariş'e yönelik iftira kampanyası yürüttüklerini öne sürerek 
"Bu kampanya benden çok Tariş'i ve onun ticari niteliğini yıpratacak nitelik kazanmıştır" dedi, 


KAYIP— Nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim. Geçersizdir. 

ALİ GEYİK 


KAYIP— Nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim. 
Geçersizdir. 

CAFER GEYİK 
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Cağaloğlu - İstanbul Tel:265244-224954 
İdare Tel: 26 54 37 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 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yöneldiğini bir kez daha gösterdi. 

MHP, yeni hükümeti yumuşak buluyor ve AP' 
nin bir "hesap sorma" 
dönemi baslatmasını isdönemi başlatmasını istiyordu. MHP İstanbul 
İl Başkanı Mehmet Ali 
Erdinç 14 Kasım günü basına verdiği demeçte, “Yeni hükümetin CHP' 
nin ve aşırı solun tepkisini çekmemek kaygısıyla kurulduğunu" iddia etti ve bu açıklamayı Her- gün gazetesinde çıkan hükümeti kışkırtıcı içerikteki çeşitli makaleler izledi. MHP Gençlik Kolları Kurultayında bir konuşma yapan Alsaplan Türkeş'in "salon milliyetçileri" sözüyle AP'yi suçlaması MHP'nintutumuna daha açıklık kazandırdı, 

Moskova yanlısı gruplar ise, yeni hükümetin 
"bir MC hükümeti olmayacağız" o şeklindeki sözlerine ağır saldırılar yönelttiler. Bu gruplar hükümet kurulmazdan çok önce "'yeni bir MC geliyor" fikrini yayma- ya ve eylemlerini yoğunlaştırmaya başlamışlardı bile, Boykot çağrılarının ağır bir darbe yemesi ve seçimlerde Moskovacı partilerin umduk- 


larını bulamamaları bu kesimin ülkedeki kargaşayı daha da artırma 


hevesini körüklemişti. 
MHP olsun, Moskovacı gruplar olsun umutlarını ve gelişmelerini ülkedeki bölünme ve ċepheleşmeye bağlamış durumdalar. Seçimlerin önemli bir olay olmadan yapılması, ülkede belirli bir istikrar havasının esmesi, AP ve CHP Genel Başkanları arasında olumlu bir diyalogun başlaması bu iki kesimin de harekete geçmesine neden oldu. Her ikisinin de ortak amacı, hükümeti kışkırtmak, tutumunu sertleştirmek, doğacak olan bölünmeden yararlanmaktı. o Aralarındaki fark, birinin ülkedeki çatlağın bir yanında diğeri- nin de öteki yanında yer tutmayı hesaplamasıydı. 
Olayların böylesine gelişeceği, geçtiğimiz ayın ortalarından itibaren sezilmeye başlanmıştı. 
Çeşitli gazetelerin sayfalarını kaplayan ‘eylem çağrıları bunun işaretiydi. o Moskovacı o İGD, kasımayınıeylem ayı ilan etmiş ve bazı ayrılıkçı gruplarla birlikte bir eylem birliği kurmuştu. 
Komandolar ise, Her- gün gazetesinde yaptıkları çağrilarla "ülküdaşlarını" okullara gitmeye ve geçmiş dönemin acısını çıkarlmaya davet ettiler. 
BENZERLİKLER 


Olayların bu derece birbirleriyle | ilişkili ve planlı görünmesinin 


temel nedeni, aslında her iki anarşi mihrakının da birbirinebenzer bir strateji izlemesi olarak yorumlanıyor. Fakat, sahte sol tarafından gerçekleştirilen birçok eylemin aslında MHP'nin hanesine 
"Kar' olarak yazılması da dikkati çekiyor. Bu noktada, MHP doğrultusunda faaliyet gösteren bazı gizli kuruluşların, sahte sol gruplar içindeki etkin bir güce sahip oldukları gerçeği de akla gelmektedir. 


(Baştarafı 1. sayfada) 
bir hükümet yetkilisine dayanarak verdiği haberde, Suudi Arabistan güvenlik kuvvetlerinin dün Büyük Camiye bir baskın düzenleyerek. rehineleri: kurtardığı bildirildi » 

Sözkonusu haberde saldırganların " yobaz bir gruba” bağlı olduğu belirtildi ve Mekke'de du rumun tamamen normale döndüğü bildirildi. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi 

Amerikan ABC televizyon istasyonu dün sabah verdiği bir haberde, "Silahlı İranlı ve Yemenli Şiilerin Hicretin 1400 yı-Irain ilk günü Mekke'deki Büyük Camiye kanlı bir saldırı düzenlediklerini" açıklamıştı. ABC'nin ha beri daha sonra Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından da doğrulandı. Çatışmalar sırasında eski bir bakanın da hayatını kaybettiği gelen haberler arasında yer aldı. 

Ajansların verdiği haberlere göre Suudi Arabistan'da salı günü, Müslümanlar Büyük Camide sabah namazını kılarken yüz kişilik silahlı bir grup 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miyor. 


Eşkıya ininde, 


asker sokakta 


(Baştarafı 1. sayfada} 


karşın olaylara engel olunamıyor. Ülkemizin birçok kıymeti, anarşinin saldırılarıyla telef olup gidiyor. 
İstanbul'daki önlemlerin benzerlerine į 

tüm Türkiye'de rastlıyoruz. Ülkemizin dört bir yanımdaki görünüşteki sıkılık, saldırı ve cinayetleri engellemeye yetmiyor. 

Bunca sokak tutmaya karşın olayların devam etmesinin sebebi herhalde asker- 


lerin ve polislerin yeteneksizliği değildir. 
Çünkü, birçok katil yakalandığı halde öldürmelerin ve kargaşalığın önüne geçile- 


Saldırgan pusudadır, arkasında destek vardır, yapacağını sinsice yapmakta ve olay yerinden süzülerek uzaklaşmaktadır. 
O anda yapılacak şeyler sınırlıdır. 

Yapılması gereken, olayları önleyecek tutumu gösterebilmektir; ~+ Saldırganların isimleri ve- kişilikleri ikinci plandadır. Örneğin Ümit Doğanay'ı öldürenlerin 16-17 yaşlarındaki çocuklar oldu-Zu söyleniyor. Daha önceki olaylardan da biliyoruz tetiği çeken eller, Tüysü Ağcalar, birer piyon olarak ortaya sürülüyorlar. Onların yakalanması sorunun çözümü için: yeterli olamıyor. 

Neden böyle oluyor sorusunun cevabı da pek karmaşık değildir. Boğaz köprü sünün başında veya bankanın kapısında asker nöbet beklerken, eşkiya yuvasında 


ler, 


silahını yağlıyor. Sokak aralarında köşe bucak katil aranırken, herkesin bildiği \ adresi ve yeri belli merkezlerde cinayet ve kargaşalığın planları yapılmakta, 


piyonların eline silah tutuşturulmakta, WWW cebine para konmaktadır. 
W Bu yerler neresidir sorusunun ceva- 


bını da bizzat tetiği çekenler, yakalandıktan sonra verdikleri ifadelerde açıklıyorlar. Tüysüz, para ve silahı bizzat MHP örgütlerinden aldığını ve bu parti tara- 


fından nasıl cinayete itildiğini birer birer 


anlatmadı mı? : Kahramanmaraş 


katli- 


amının MHP'liler tarafından nasıl tertip 


lerin mi? 


içine 


lar yapt 


şekilde çaldıkları şeydir? 


icrayı sanat! 


lendiğinibizzat olaya karışanlar açıklamadılar mı? Veli Can Oduncular, M. Ali Ağcalar kimlerin desteğiyle bu tip eylematıldıklarını 


söylemediler 


Aynı şey Moskova'nın kışkırttığı sahte sol için de geçerlidir. Anarşi kışkırtanların radyolarından gazetelerinden yayfnini bilmeyen var mı? "Gün savaş günüdür" diyerek Moskovacı grupları tek bir bayrak altında toplamaya çalışanların başını TKP'lilerin çektiği yan kaldı mı? Bunların devlet içinde bazı merkezlere yerleştikleri ve devlet desteğine dayanarak kışkırtma ve bölücülük davulunu sağır kulaklara bile duyuracak çok 


ini duyma- 


mu yeni bir 


Güvenlik kuvvetleri istediği kadar İstanbul'un sokaklarında gezsin. M.Ali Ağca yakalanınca iş bitmiyor ki, eline silah verilen bir başkası yeni cinayetler için önüne koyulan listeden bir başka İpekçi'yi öldürmek üzere harekete geçiyor. Çünkü onları besleyen ve kışkırtan kaynak, her türlü serbesti içinde diyor. Hatta cinayetlerden 


Demirel... 


(Baştarafı 1, sayfada) lamalar ve Toplulukla Türkiye arasındaki mali ilişkiler de ele alınıyor. 

Bu arada Türkiye'deki görev süresi dolan ve yerini Robert Cox'a bırakan AET Ankara Temsilcisi Gian Paolo Papa önceki gece düzenlenen kokteylle veda etti. 

TAM ÜYELİK 

Demirel hükümetinin 
AET'ye tam üyelik için şimdiki hükümet döneminde başvurmayı düşünmediği ve tam üyelik için başvurusunun seçimler- den sonraya bırakıldığı bildiriliyor. 

AET'ye tam üyelik konusunda işveren çevreleri arasında da görüş birliği bulunmadığı belirtildi. Görüş ayrılığının özellikle dayanıklı tüketim malları üreten sanayicilerle, Türkiye'nin temel ihraç mallarından birini oluşturan tekstil alanında üretim yapan sanayiciler arasında olduğu öne sürüldü. Tekstil üreticileri AET'ye tam üyelik başvurusunun ivedilikle yapılmasını savunuyor. 

Bu arada Avrupa Topluluğuna yakın kaynaklar Türkiye'nin tam üyelik başvurusunun Topluluk çevrelerinde olumlu karşılanacağını belirtiyorlar. 


Sükan, “Hükümetin yanına alacağı güçlerle önemli 

meseleleri çözebileceğini” 


söyledi 


ANKARA (AA) 

Demirel hükümetinin 

programı konusunda partisinin görüşeriri açıklayan 

Demokratik Parti Genel Başkanvekili Faruk 
Sükan 


ükümet programın- da hükümetin devleti onarmak, devlete işlerlik kazandırmak istediği görülüyor. Gerçekten devletimiz geniş ölçüde tahribata maruz Kalmış zedelenmiştir. Devleti bu durumdan kurtarmak için milletin dertlerine çare bulmak için iktidarı ile muhalefeti ile her hesabı unutup elele vermek ve her meselenin üzerine beraberce yürümek zorundayız"! 


Erbakan: "islam birleşmiş milletleri kurulmalıdır” 


ANKARA (THA) 


N sonra üzüntüsünü belirten bir başsağlığı ei üz yy V telgrafı çekmeyi de ihmal etmiyor. “Müslüman ülkeler kendi NX Enerji, çaba ve yürek anarşi odakla- haklarını daha iyi korının merkezlerine yönelmedikçe ne ka- ruyabilmek için İslam 


camiye saldırdı. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığının yayınladığı bildiride ise şunlar belirtildi “Salı sabahı bir grup Tanrı tanımaz kutsal Büyük Caminin muhafızlarını öldürerek müminlere ateş açmıştır. Hükümetimiz rehinelerin can güvenliğini sağlamak için elinden gelen çabayı gösterecektir." Ajanslar, başkent Riyad'da durumun sakin olduğunu bildiriyor. Kurtarma operasyonunda önce Büyük Caminin çevre- 


si ,.) Suudi Arabistan ordusu tarafından kuşatıldı. İşgalcilerle güvenlik 


kuvvetleri arasında zaman zaman çatışmaların çıktığı bildirildi. 


Tunus'ta yapılmakta olan 10, Arap Zirvesine katılan Suudi Arabistan Veliahtı Prens Fahd, top- 


dar güvenlik önlemleri alınırsa alınsın olayların önüne geçilemeyecektir. 


Suudi Arabisteli"dir... 


ABD KÜLTÜR 
MERKEZİ ATEŞE 
VERİLDİ 

Öte yandan Mekke'de kutsal camiye saldırıldığı haberleri üzerine İslamabad'daki Amerikan Kültür Merkezine saldıran göstericiler, binayı ateşe verdiler ve ön cephesine Homeyni ile Arafat'ı bir arada gösteren dev bir poster astılar, 


Marksizm Leninizim 
«ye Mao Zedung 
Düşüncesinin kararlı savunucusu devrimci önder 


Meri, 


Birleş niş Milletlerini kurarak meselelerini kendi aralarında müzakere ve tespit edip tek vücut halinde hareket etmelidir-Jer" dedi. 


Göstericilerle Amerikan Kültür Merkezinin güvenlik elemanları ara- 
,sında çıkan çatışmada bir Amerikan deniz piyadesinin vurularak öldürüldüğü bildirildi. 

Pakistan Radyosunun, Mekke'deki kutsal camiye yapılan saldırıyı haber vermesi üzerine çeşitli gruplar harekete geçerek Ravalpindi'deki Amerikan Kültür Merkezini de ateşe verdiler ve 'American Express” birosunu yakmaya çalıştılar. Kalabalığın "Kahrolsun Carter" diye bağırdığı bildirilmektedir. 


ANMA 


22 Kasım 1978 günü Kontrgerilla ve milli hainler tarafından 


FERİT UZUN'U ölümünün birinci yıl dönümünde saygıyla anıyoruz 


izmir Denge Kawa Taraftarları 


Kahrolsun İki Süper 
Devlet, Sömürgecilik Ve Milli Hainler, 


lantıyı terkederek derhal Riyad'a döndü. 

Tunus'taki diplomatik çevreler ise, baskının "“Homeyni çetesi" tarafından yapılmış olabileceğini belirtiyorlar. Bu 
Ela göre, Şii militanlar, İran'ın Arap Zirvesine alınmayışına karşı bir misilleme hareketine giristiler. 


YURTDIŞI BÜROLARI 

ALMANYA, | FRANSA _ 

Burgstr. 78| | 95 Rue de la 

6 Frankfurt | Jonguiere, 

Ta /M 60| 75017 Paris el: 


0611 437 595 


BELÇİKA 

188 rue 
Josaphat, _ 
1030 Brüxelles. 
Tel: 64 72 120 


Gürgün, 
| Duvgrand 5/A, 


katledilen 


İSVEÇ 


Bildstr. 53, 
Utrecht 


1 tr. 17236 Ka 
abi Tel: 


Sundbyberg, 


Tel: 08/296 628| 314761 


HOLLANDA | İSVİÇRE 


Gittikçe daha önemli hedefler seçiliyor 


9 Kasım 1979: 


10 Kasım 1979: 


12 Kasım 1979: 


13 Kasım 1979: 
14 Kasım 1979: 
15 Kasım 1979: 


17 Kasım 1979: 


19 Kasım 1979: 
20 Kasım 1979: 


5 Kasım 1979: 
7 Kasım 1979: 


8 Kasım 1979: 


9 Kasım 1979: 


(Baştarafı 1. sayfada) 


İstanbul Sütlüce'de banka soygunu, bir jandarma 


eri öldürüldü. 


Muş'ta sol görüşlü bir öğretmen ağır yaralandı. 
İstanbul, Manisa ve İzmir'de karşılıklı kahve tara- 


maları sonucu üç kişi öldü. 


MHP Trakya Müfettişi ve 


Eyüp eski İlçe Başkanı 


Hüsnü Özaltındere İstanbul'da öldürüldü. 


Adana'da İlkokul Müdürü, pal öldürüldü, 


Töb-Der'li Bahattin To- 


Batman Belediye Başkanı Edip Solmaz, İGS İstan- 


bul Personel 


Müdürü Mehmet Gümüşbostan ile 


MHP Zeytinbumu İlçe Yönetim Kurulu üyesi ka- 


sap öldürüldü. 


Gaziantep Devlet Hastanesi Operatörü Orhan Öz- 


bay, Urfa'da bir banka memuresi ve Bayrampaşa" da MHP'li kahveci Necati Conger'öldürüldü. 
Şişli'de Eczacı Cihan Duman öldürüldü. 


Okmeydanı'nda komandolar bir büfeyi taradı: 3 
ölü. 5 


yaralı 
Zeytinbumu MHP İlçe Başkanı İsmail Aslan öldürüldü, d 


Kilis'te bir öğretmen öldürüldü. 
Zeytinbumu'nda so? görüşlü Cemal Vatansever adlı bir ayakkabıcı ile Töb-Der eski Şube Başkanı 


Öö en T: 
MHP İstanbul 


Öztürk öldürüldü. 
Yönetim Kurulu üyesi ve Ortado- 


ğu gazetesi yazarı İlhan Darendelioğtu öldürüldü. 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültəsi Profesörü, 


Siyasal Bilgiler Fakültesi 


Dekan Yardımcssı Prof. 


Dr. Ümit Doğanay öldürüldü. 
MHP eski Bakırköy İlçe Başkanı Mehmet Başak öl- 


dürüldü. 


İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi Müdürü Kaya 


Birol öldürüldü. 


Zeytinburnu MHP eski İlçe Başkanı Mehmet Çura ve polis memuru Ali Yaşar Günaydın öldürüldü. 
Viranşehir'de Türk-İş'e bağlı Tarım-İş Sendikası Ceylanpınar Şube eski Başkanı Şükrü Deşik öldürül 


İstanbul Mecidiyeköy Lisesi Müdürü Töb-Der'li Nazmi Gürbüz ve Türk-İş'e bağlı Dok Gemi-İş Sendikası Başkanı Aslan Sivri öldürüldü, 

Uşak'ta MHP yöneticisi öldürüldü. 


İntercontinental Oteli yöneticisi Reşat Aksan öl- 


dürüldü. 


Bursa'da Töb-Der'li bir lise öğretmeni, Mardin'de 


Etibank Mazıdağ 


AP'nin vaatleri... 


(Baştarafı 1, sayfada) adına, CHP'den Grup Başkanvekilliği ve İstanbul Milletvekili Metin Tüzün, MSP'den Genel Başkan Necmettin Erbakan, AP'den Grup .Başkanve-- killerinden Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca sözalacak. MHP' 
den ise Genel Başkan Yardımcısı ve Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu konuşacak, 

GÜVENOYLAMASI 

Anayasaya göre, güven oylaması program üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından bir tam gün geçtikten sonra yapılyor. Bu durumda, görüşmelerin bugün sona ermesi halinde güvenoylamasının da cumartesi günü yapılması bekleniyor. 

Demirel hükümetine 
CHP'nin red, MSP, MHP, 
DP, NP, CGP'nin ise güven oyu vermesi bekleniyor. CHP'nin red oyuna karşılık hükümetin diğer partilerin desteği ile 
228 güvenoyu alması kesin görülüyor. 

Öte yandan CHP'nin red oyu vermek üzere grup kararı alması beklenirken, bazı CHP'lilerin Genel Kurula katılmayarak hükümetin güvenoyu almasını kolaylaştırmayı düşündükleri öğrenildi. 

Ayrıca bazı CHP'lilerin hükümet için güvenoyu verebilecekleri de ileri sürüldü. 


Pakistan Sıkıyönetim Komutanı Ziya Ül Hak, olaya ilişkin konuşmasında "Allahın dünya Müslümanlarına başarı ihsan etmesi için dua ediyorum" dedi. 


İslamabad'daki eylemlerin, Pakistan'da eğitim gören aşırı dinci unsurlar ve Homeyni yanhlarınca gerçekleştirildiği ileri sürüldü. 

Bazı kaynaklar ise, Mekke'deki baskının ve İslamabad'daki saldırının "ABD emperyalizmi ve siyonistler (o tarafından" yapıldığını öne sürüyor. 


Ferit Uzun'u : 


Ölümünün biriyci yıldönümünde anıyoruz. 

İki süper devlete, sömürgeciliğe karşı daima ön saflar- da mücadele eden arkadaşımızın yokluğunu derinden hissediyoruz, onu her zaman kalbimizde yaşatıyor ve anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. 

Mücadele azmi mücadelemizde yaşayacaktır. 


EŞİ, KIZI, SİVEREK, YUKSEK KÜLTÜR TAHSİL DERNEĞİ VE MUCADELE ARKADAŞLARI 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yurtiçi Yurtdışı 
3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 


3 aylık 450 TL 
6 aylık 900 TL 
1 yıllık 1800 TL 


Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir. 


BAĞIMSIZLAR 


Bağımsızların büyük çoğunluğunun tutumu ise hükümet programının görüşülmesinden sonra belirlenecek. Ancak Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın red oyu vereceği bildirildi. Konya Milletvekili Oğuz Atalay, 
Afyon Milletvekili Mete 
Tan, Rize Milletvekili Tuncay Mataracı, Ankara Milletvekili Mustafa Kılıç ve Ankara Milletvekili Orhan Alp'in de ortak hareket ederek red oyu vermeleri bekleniyor. 

Abdülkerim Zilan ise, 
“MC geldi benim seçmenimi ezdi, CHP geldi oda ezdi, Hükümet programı okunduktan sonra seçmenimin de görüşüne göre oyumu vereceğim" 
demişti. 


dağı Fosfat Tesisleri Müdür Muavini Ertuğrul Cankat öldürüldü. 


GRUPLAR TOPLANIYOR: 
AP ve CHP grupları bugün sabah saat 10'da toplanarak hükümet” programını görüşecekler. 
CHP Millet Meclisi” 
Grubunda hükümet; programının eleştirisinin! 
yapılacağı ve hükümete red oyu verilmesiyle ilgili bâğlayıcı karar alınacağı bildirildi. Ayrıca CHP. 
Millet Meclisi Grubunda tamamlanamayan Grup Başkanvekili seçiminin de bugün sonuçlandırılması bekleniyor, 

CHP Millet Meclisi 
Grup . Başkanvekillikleri seçimi için üç gündür devam eden çalışmalarda, ancak bir başkanvekili seçilebilmiş, ikincisi için 

yapılan 10 tur oylama- 
da adaylar gerekli 105 
oyu sağlayamadığı için sonuç alınamamıştı. 


1929-1979 


DEĞERLİ 


HOCAMIZ 


ÜMİT DOĞANAY 


FAŞİSTLERCE KATLEDİLDİ. 
DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK İÇİN 


VERDİĞİ MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ 


DGB 
Devrimci Gençlik Birliği 


mizdan ayrılan yiğit, 


BAŞSAĞLIĞI 


Yakalandığı hastalıkltan kurtarılamayarak ara- 


arkadaşımız 


Ahmet Çilak'ı 


fedakar, dürüst devrimci 


kaybetmenin üzüntüsü i çindeyiz. Hayatı boyunca sömürgeciliğe, revizyonizme ve maceracılığa Karşı yorulmadan mücadele etti. 
Anısı her zaman kalbimizde yaşayacaktır. Ailesine baş sağlığı dileriz. 


MÜCADELE ARKADAŞLARI 


< İLAN TARİFESİ 

2.4.6. savtalar (Sütun; 250 TLD 3.5.7. 

sayfalar (Sütun/sat) 300 TL O8. sayfalSütun /5nt.) 400 TLİİS. sayfa renkli (Satun;snt.); 
500 TLO Yayın ilanı (Sövun/sat.) 100 TL O 
Joğum, Evlenme, Ölüm (5 söten/snt.) 500 TL 

Dik İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


~ p62- OVEZİ 


HACIDIMİTRIOU, KIBRIS” TA ENOSİS FİKRİNİN ARTIK 


ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLÜYOR 


“Türkiye ve Yunanistan'ın Kıbrıslıları kendi sorunlarını 


kendilerinin çözmeleri 


için yalnız bırakmalarının 


manı gelmiştir” 


©" Gerginlik, savaş ve işgal hepimize ve üç ülkeye de yıkım getirir.Barış, işbirliği ve dostça ilişkiler halkımızın bugünkü zorluklarını yenmesine yardımcı olacaktır” 


Arkadaşımız Yıldırım Dağyeli, "Stratejik Adalar" konulu uluslararası konferansa katılmak üzere gittiği Madeira Adalarında, Kıbrıs Sosyalist Partisinin (EDEK) Genel Sekreteri ve Kıbrıs Rum Meclisi Milletvekili Takis Hacidimitriou ile bir görüşme yaptı. 
POEK Rusya'ya teslimiyetçi siyaset izleyen bir partidir. 

Parti Başkanı Lisarides, çeşitli demeçlerinde Küba' dan destek istediklerini belirtmişti. Öte yandan bu parti, Kıbrıslı Türklere karşı şoven ve milliyetçi bir siyaset izliyor. Buna rağmen Kıbrıs Rum toplumun- da önemli bir yeri olan bu partinin görüşlerinin Kıbrıs meselesinin tartışıldığı bugünlerde okuyucularımızın ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. 


Röportaj:Yıldırım Dağyeli 


SORU: Sovyetler Bir. rılmasını destekliyoruz liği Kıbrıs sorununun çö- Şimdi ABD tarafından zümü için uluslar ası bir kullanılan İngiliz üslerine konferans öneriyo:. Böy- -de karşıyız. Üslerin kaldı- 


le bir konferans Kıbrıs rılmasınitalep ediyoruz 


sorununun çözümüne 

hizmet eder mi? Uluslararası konferans «os uu, meselesine gelince: Kıbrıs 

dü CAVAR LİR sorunu uzadıkça, soru- 

AR ek ol Sa nun çözümü için uluslar- 

en Ala arası konferans gibi 


dönemi" geçmişte kaldı. 
Bu nedenle, Kıbrıs sorununun uluslararası hale getirilmesini istemeyenler gercekci değillerdir. Heres anlamış durumdadır 


önerileri kabul etmek z0- rundayız, Kıbrıs sorunu nun uzamasından Ankara sorumludur. 


SORU: Kıbrıs sorunun 


ki, Kıbrıs'ın iç sorunu çözümü nasıl olmalıdır? 
uluslararası bir boyuta Türkiye ve Yunanistan'a da sahiptir. Bazıları düşen rolnedir? 
"Neden çözüm yerine CEVAP: Bütün Kıbrıs- uluslararası bale ge- yıların hakları güvence al MY diye AR tna alınmalı herkesin de À r b: .., eşitlik içind aşadığı Evet, bizim de istediği- bir çözümü  destekliy o miz sorunun çözümüdür. yuz. Bağımsız, egemen, Çözüme ulaştıktan sonra pioksuz ve yabancı asker uluslararasılaştırmaya ge- lerden ve uslerden arın 


tek yoktur. Bu anlamsız olur. Sorunun çözümlenmesinin uzaması bizi uluslararası o forumlarda destek aramaya zorladı Sorunun çözümü için in- 


mış bir Kıbrıs istiyoruz Enosis ya da çifte Enosis hakkında çok konuşu!- .duğunu biliyoruz 
Taksim nedir? Okuyucularınızı uyarmak islerim 


siyatif bizde değildir. ki Enosis ölmüştür ve Çok iyi bilinmektedir. Kıbrıs sorununun geçmi ki, bizim tarafımızdan şinde kalmıştır. Kıbrıs 


pek çok taviz verilmiş- 


Rumlarının Enosis'i destir, Şimdi sıra Türkiye" eke ie 3 


teklediklerini söyleyen 


dedir. Sorunun çözümün- Jer kendi amaçları için de atılması gereken ilk Türk halkını aldatmaya adım Adadaki Türk işgal çalışmaktadırlar. Şüphe ordusunun çekilmesidir. &, cifte Enosis'e de, Tabii ki Anayasa sorunu taksime; de karşıyız 


gibi başka sorunlar da vardır. Özellikle göçmenler sorunu kolaylıkla çözülebilir. Biz Adanın askerden arındırılmasını ve bütün yabancı askerlerin ve personelin Adadan ay- 


Çünkü, eğer bu gerçekle şirse, Kıbrıs Türk ve Rum halkı ülkelerini, ebediyen yitireceklerdir. 


SORU: Kıbrıs Türk 


kesiminde çözüm arayan * nin 


Konferansta te duğu köşe. Tü 


msilcisi bu 


lanan Ülkeleri rkiye ve Kı “nen ülkelerin bayrak 


bris bayrakları yanyana. 


Takis Hacıdimitriou kimdir? 


Takis Hacidimitriou, 1969 yılında EDEK Partisinin kurucuları arasında yer aldı. 1971 yilindan bu yana 


da Kıbrıs Rum Meclisinde Milletvekilidir. 1967 yılında, Yunanistan'da askeri cuntanın işbaşına gelmesin- den sonra, Kıbrıs'ta cuntaya karşı mücadeleye katılan Hacidimitriou, Kıbrıs'taki çeşitli gazetelere yazı- 


lar yazıyor, Üyesi bulunduğu EDEK Partisinin Mecliste 4 milletvekili var Partinin yayın organı TA NEA gazetesidir. 


da, 


ve oy oranı yüzde 20 civarın- 


k 


Kıbrıs EDEK Partisi Genel Sekreteri Takis Hacidimitriou (solda), muhabiri- 


miz Yıldırım Dağyeli ile birlikte 


parti liderleriyle görüş mek faydalı olur mu? 
Kıbrıs'ta, değilse tarafsız bir ülkede böyle bir ola nak yaralılabilir mi? 
CEVAP: Türkiye ve Yunanistan'ın, Kıbrıslıla rı kendi sorunlarını kendilerinin çözmeleri için yalnız bırakmalarının za manı gelmiştir, Her iki ülkeden yapılan müdaha leler sorunu daha da güç leştirdi. Yunan cun tasınca Grivas'ın önderliğinde faşist gruplar örgütlenmiş tir. Kıbrıs tarihinde en büyük ihanet olan darbe yapıldı Sampson hiç kimsenin kabul etmeye ceği bir haindi ve Yunan cuntasinm elinde bir ma şaydı.. Darbenin ardın dan, anayasa! düzeni korumak altında gerçekleş tirilen Türk işgali Kıbrıs taki en büyük katliamın 


sorumlusuydu Adanın yüzde o 10'ının işgaline nüfusunun yüzde l'inin ölümüne, 2 bine yakın ki şinin kaybolmasına ve 


200 binden fazla kişinin 
göçmen durumuna gelmesine yol açtı, Ş? 

diki durumdan sadec 

Kıbrıs Rumları değil Kıb acı çek 
Kıbrıs Türkleri 
Türk ordusunun Adada bulunmasını — eleştiremiyorlar ama eminiz ki on 


ris Türkleri de mektedir 


lar da durumdan mem 

nun değildirler 
Biz büyük kardeşin koruması altında olma çak pahalıya 


malolduğu gerçeğini öğ rendik. Üç garantör devlet olan, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, Kıbrıs'ı kurtarmak bir yana Adanın harabolmasının sorumlularıdır. İngiltere ve ABD kendi çıkarlarını 


korumak ve Adadaki varlık- 


larını sürdürmek için 
Adanın harabolmasını, halkın bölünmesini ve so runun kalma sını isterler. Bunlar, Türkiye ve Yunanistan için de geçerlidir. Kıbrıs so runu güçlükler yaratmak tadır ve kargaşalığa yol açmaktadır 


Çözümsüz 


Evet, biz Kıbrıs Türk siyasi liderleriyle görüşmeye ve ortak sorunları mızı tartışmaya hazırız 
Ne yazık ki, bu, Atilla Hatlı nedeniyle mümkün olmamaktadır Bunun 


Ledra Palas'ta gerçekleş mesi mümkün olabilir 
Böyle bir toplantı çok yararlı Olacaktır. çünkü her şeyden önce ön yargıları ve yanlış anla maları orladan kaldıracak lir. İkinci olarak, anlaştı ğımız noktaları göreceğiz 


Üçüncü olarak, sorunu güvenmediğimiz Denklaş'n elinden kurtaracağız. Sorunun, Kıbrıs 


Türk ve Rum sağcılarının tekelinde olması çözüme ilerlenmesinde büyük bir engeldir. Ilave etmek isterim ki, Kıbrıs Rum hal kında Kıbrıs Türk halkın dan dostlarıyla görüşmek 


dir istek var 


icin büyük 


dır. Eğer Kıbrıs halkının birbirleriyle temas etme- 


sine izin verilirse sorun daha kolaylaşacaktır. Bazen önderlikler sorunları daha zorlaştırıyorlar. Halkın açısından Kıbrıs sorunu çok daha küçüktür ve hatta çoğu zaman mevcut değildir 


Kıbrıs Türkleri arasın daki şovenistlerin uropagandaları Kıbrıslı Rumla: 
rı Türk düşmanı ve cani olarak göstermektedir 
Bu doğru değildir. Kıbrıs Rum halkının yüreklerin- de Kıbrıslı Türk yurttaşlara karşı hiç bir nefret yoktur. Bütün Kıbrıslı Rumlar, hepimiz birer Sampson değiliz, Kıbrıs lı Türklerin hepsinin bir TMT'ci olmadığı gibi. 


SORU: Kıbrıs'ta Kübalıların bulunduğu söy” lenmektedir Kübalılar gerçekten orada bulunuyorsa kimin larafından çağrıldı, kimin yanındalar ve görevleri nedir? 

CEVAP: Kıbrıs'ta hubalıların varlığına dair çok şey söylendi. Bunlar madir Kıbrıs'ta üç 


Se 
Kübalı vardır. Bunlar da Küba elçiliği mensuplarıdır 


SORU: Geleceğin Kıbrısını ve bu Kıbrıs'ın Türkiye ve Yunanistan'la ilişkilerini nasıl düşünüyorsunuz? 

CEVAP: Kıbrıs'ın üç 


ikenin birlik bölgesi ol: 


bileceğine inanıyoruz. 
Bölge halkı, özellikle Türkler ve Rumlar ortak çıkar ve sorunlara sahiptirler. Eğer bölünürsek, bundan halklarımız değil ama dış güçler yararlana caklardır. Gerginlik savaş işgal hepimize ve üç ülkeve de yıkım getirir. 

Barış işbirliği ve aosu ça ilişkiler halkımızın bugünkü zorlukları yenmesine yardımcı olacaktır. 

SORU: Türkiye halkına bir mesaj iletmek ister misiniz? 

CEVAP: Kin hiç bir şekilde haklı gösterilemez. Bütün dünya halklarının isteği o işbirliği ve dostça ilişkilerdir. 
Pek çok ortak yanımızın olduğuna inandığımız 
Türkiye halkıyla Ankara' daki hakim sınıfları bir“ birinden ayıracak durum dayız. Karşı karşıya olduğumuz ortak sorunlanmız var. Ve ortak bir geleceğimiz var. Bu geleceğin çocuklarımız için daha iyi bir gelecek olmasını istiyoruz. 


İlave etmek isterim ki, Aydınlık gazetesi Kıbrıs" 
ta çok iyi tanınmaktadır. 
Halk gazetenizde yayınlanan yazıları çok büyük bir dikkatle okumakta ve Aydınlık'ın yayınını, 
Kıbrıs Türk ve Rum halkları arasında daha yakın ilişkilerin o geliştirilmesi için olumlu bir adım olarak değerlendirmektedir 


18 islam 
ülkesini tanıtıyoruz 


İslam Ülkeleri 1. Ticaret Fuarı 19 Kasımda, İstanbul Spor ve Sergi Sarayında açıldı. 39 Kasıma kadar sürecek olan sergiye, 18 İslam ülkesi ve 74” Türk firması katılıyor. 


İslam ülkeleri arasındaki ticari, kültürel, ekonomik, sosyal ve politik ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan Fuarda, çeşitli ülkelerin ve Türkiye'nin de tarihi ve sanatsal eserleri tanıtılıyor. 


İslam dünyası içinde ticareti geliştirmek için bir araya gelen ülkelerin temsilcileri bu -fırsatı değer- 


lendirerek, kendi mallarının tanıtmasını ve pazarlamasını da yapıyorlar. 

Fuarın tanıtma’ kitapçığında, serginin "Dost ve kardeş İslam ülkeleri halklarının yakınlaşmalarına, karşılıklı dayanışmalarına,her yönden birlik ve beraberlik kurmalarına vesile olması" dileniyor. 

AYDINLIK muhabirleri İslam Ülkeleri 1. Ticaret Fuarına katılan ülkelerin yetkilileri ile görüşerek, bu ülkelerin ticari alandaki çalışmaları konusunda ve genel sorunlar hakkında, görüşlerini ve bilgilerini aldılar. 


Tunus'ta daha çok tekstil sektörü yaygın.Tekstil sektöründe 30 bin işçi çalışıyor. Zaten, fuarda ki Tunus 


pavyonunda da bu hemen göze çarpıyor. 


Tunus pavyon müdürü Gaaloul: 


"4-5 yıl sonra 


İslam Ticaret Birliği kurulabilir” 


Tunus Pavyonunda Muhammed El Hedi Gaaloul karşılıyor bizi. Önce, 40 metrekarelik pavyonu geziyoruz. "'Burada tarım ürünleri bulunuyor. Biliyorsunuz Tunus'da Türkiye gibi, bir tarım ülkesidir. Bizim halkımızın büyük bir çoğunluğu toprakta çalışır. Ama, bakın televizyon, radyo ve bazı makinalar da imal edivoruz"' diye açıklamalar yapıyor. 


— Bu pavyon, aynı zamanda Tunus milli ekonomisinin bir sergisi midir? Diye soruyoruz. 


— Burada teşhir edilen malların büyük bir çoğun» lüğü yüzde 100 verli malıdır. Ancak, bizde montai gândyi de var. O zaman, yabancı teknolojiile, bizim #meğimiz! birleştiriyoruz. 


TUNUS 


1) Nüfusu: 6.340.000 (1978 sayımına göre) 

2) Yüzölçümü: 163.610 KM2 

5) Para birimi: Dinar (1978 Mayısında 1 Tunus dinarı:2,34 dolar) 

3) Başkenti: Tunus 

4) Komşuları: Kuzeyi Akdeniz, doğuda Libya 

6) Ekonomik Durumu: 

Endüstri: Besin maddeleri, tekstil, giyim, deri, petrol, Yapı malzemeleri, turizmtarım iti zenginlikleri: Fosfat, demir, petrol, (1978 ezervi: 2,67 milyar varlı) 

Kişi başına milli gelir: 712 dolar 


batıda Cezayir, 


Kısa tarihçesi: 1881 yılında Osmanlı imparatorluğundan ayrılarak, Fransız egemenliğine girdi. Tunus, 
20 mart 1956'da bağımsızlığını ilan etti. O tarihten bu 
yana, Habip Burgiba Devlet Başkanlığı vapıyor. 
1978'den bugüne kadar hayat pahalılığını ve anti-de- 

,mokratlk baskıları proteşto eden işçiler, sendikaları aracılığı İle, çeşitli eylemler düzenlediler. 


Dış ticaret tutarı: (1974) 

Dışalım: 488.658.000 dinar, 

Dışsatim; 397.693.000 dinar. 

Başlıca dışsatım ürünleri: Meyve, zey#in.. yağı, şarap, işlenmemiş fosfat, ham petrol, fosforik asit, pamuk mamülleri, deri, giyim eşyası. 


Başlıca dışalım urünleri: Buğuay, şeker, suya tasui” yesi, yağ, işlenmiş petrol ürünleri, ilaç, kereste plastik ve yan ürünleri, demir ve çelik, elektronik ve elektrik ‘makinaları, traktör, otomobil, otobüs, uçak, 


Hedi Gaaloul, açıklamalarını şöyle sürdürüyor: 

“Bizim memleketimizde tekstil sektöründe 30 bin işçi çalışıyor. Tabi, bu konuda Türkiye ile ortak bir yanımız var. Ancak, ticarette bir Batı ülkesi ile Türkiye arasında bir seçim yapılmak gerekirse, biz tercihimizi Türkiye lehine kullanıyoruz." 

Ceketindeki rozetten görevli olduğu belli olan biri yanaşıyor yanımıza. Ve kulaklarını dikiyor. Bir me: raklı vatandaş mı? Ama, pek bir şey anlamıyor yaban: cı dilden. 

Tunuslunun yorumu ilginç: "Muhaberat 

Söyleşimiz sürüyor: 

— Bu fuara katılmanızın esas amacı nedir? 

— Biliyorsunuz İslam ülkelerinin çoğu eskiden sömürgeciliğin baskısı altında idi. Örneğin, Kuzey Afrka ülkelerinin daha çok Fransa ile ilişkileri vardı; baz Asya ülkelerinin ise, daha çok İngiltere ile. Ancak şimdi artık dönem değişiyor. Bu İslamlararası daya nışma da bu bakımdan önemli, Biz esas olarak İs lam ülkeleri ve Türk firmaları ile ilişkilerimizi yoğun laştırmak amacı ile buraya geldik. Zaten İzmir Fua rına da katılmıştık. 

— Fuarın organizasyonunu nasıl değerlendiriyor sunuz? 

— Vallahi bu konuda bazı söyleyeceklerim olacak Belki de tercümanların yüzünden bazı yanlış anlama lar oldu. Organizasyonda bizim pek beklemediğimiz olaylar cereyan etti? 

— Ne gibi? 

— Örneğin, daha önceki yazışmalarda pavyonlarır karşılıksız olarak ülkelere ayrılacağı belirtilmişti. Hal buki, bize burada 11 parça tahta verdiler ve bir mik tar da paramızı aldılar. 

— Peki, İslam ülkelerinin kendi aralarındaki ticaret geliştirmelerinin yanısıra; bir bütün olarak İslam dün yasının diğer ticari güçlerle ilişkileri hakkında ne dü şünüyorsunuz? 

— Bu tip fuarların bu konuda bazı yararları vardır Ama, henüz bu ilk fuar, Bu yüzden sadece kendi ara mızda, vani İslam ülkeleri ile sınırlı. Bu fuarlar he 

ıl bir başka ülkede ölacak. Belki bir 4-5 yıl sonza, bi slam Ticaret dünyası kurulabilir ve diğer güçlerle da ha iyi rekabet edebilir. 

Hedi Gaaloul, son olarak, "Size söyleyecek dahi çok şeyim var ama, daha sonra görüşürüz" diyor vı bir başka pavyon yetkilisi ile görüşmek üzere, Tunus lu dostumuzdan ayrılıyoruz. 


w 


l Sudan Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Karrar: 


"Ticaret siyasete bağlıdır” 


Sudan pavyonunda Cafer Ll Numeyri'nin portresinin altında üç yetkili karşılıyor bizi. Afrika çöllerinin sıcak havası yüzlerinde. Tanışıyoruz: 


— Omar Mursi, Sudan Pavyonu Müdürüyüm. Sudan-Export Şırketinde çalışıyorum. 

— Ben de Sıddik Karrar. Sudan Ticaret Bakanlığı Müsteşarıyım. 

İki yetkili pavyonu gezerken bilgi veriyorlar. 
© İşte çeşitli pamuklarımız ve tekstil sanayisinin ürünleri. Ticaret sizin de bildiğiniz gibi, anlaşma meselesidir. Örneğin bizim ABD ile, AET ülkeleri ile ve Doğu Almanya ile ticaretimiz var. Bunun dişında özellikle İslam ülkeleri ile yoğun ticari ijişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. 

— Peki sizin Sovyetler Birliği ile yapmış olduğunuz ticari ilişkiler konusunda bize bilgi verebilir misiniz? 


Nüfusu: 16.130.000 (1976 $ yımına göre) Yözülçümü: 2.505.815 Km?» 
Başkenti: Hartum uzeyde Mısır, batıda Ça Zaire, Uganda ve Kenya, 


,ve Orta Aföğüdâ iseEt- 


Başlıca dışalım ürünleri: Çay, şeker, kahve, tekstil, giyim, çimento, maklna, demir çelik ve petrol ürünleri. 


Başlıca (o dışsatım ürünleri: sam, büyük ve küçükbaş hayvan. 


Para birin; Pound. (1978 mayısında 2,87 Pound: 1 
dolar) 


Yün, arap şekeri, su- 


“Kişi başına düşen miili gelir: 258 dolar. (1974 sayımlarına göre) 


Kısa tarınçesi: 15. yüzyila kadar, Nubia adına alan Sudan, 1920'de Mısır'a ilhak oidu. Sudan, 1 Ocak 1956'da bağımsızlığına kavuştu. 1971 Haziranındaki Sovyet yanlısı bir darbeden sonra, Devlet Başkanı Cafer El-Numeyri yönetimindeki Sudan, Mısır ile birleşmek için görüşmeler yaptı. 


— Aslında ticari ilişkiler tek başına ele alınama; Esas olarak siyasi ilişkilere bağlıdır. Bu yüzden siya alanda iyı ilişkiler oldu mu bujticari ilişkilere de yan sır, Yok, siyasi ilişkiler iyi değilse, olumlu ticari ilişki ler de beklenemez. 

Siddik Karrar, Türkiye ile Sudan arasındaki ticare tin çok küçük boyutlarda olduğunu söyledikten sor ra, İslam Ticaret Fuarının Uluslararası Yeni Ekono mik Düzen açısından önemini şöyle belirtiyor 

— Adalet ve hak temelinde «eşit, bir şekilde ticaret geliştirmek için birleşmek zorundayız. Bu uğurda ki şisel, veya ülkelerin tek tek çabaları belki önemlidi ama toplu bir şekilde hareket etmek çok daha önem lidir. Bu yüzden dayanışmamızı güçlendirmek zorun dayız. Son UNCTAD toplantısı da bunun gerekli ol duğunu gösterdi. Büyük devletlere karşı ancak böyl bir ticaret stratejisi başarı kazanabilir. 


Sudan Pavyonu Müdürü Omar Mursi ve Sudan Ticaret Bakanı Müsteşarı Siddik Karrar, arkadaşımız Ragıp Duran'a Sudan hakkında açıklamada bulunurlarken 

(Fotoğraf: Abdullah KURTAY) 


